O, als ik dood zal, dood zal zijn
kom dan en fluister iets liefs,
mijn bleke ogen zal ik opslaan
en ik zal niet verwonderd zijn.
(Jan Hendrik Leopold)
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Bid voor de zielerust van
De Heer Eugeen EECKHOUT

weduwnaar van Mevrouw Margriet D’"HONDT
geboren te St.-Maria-Latem, 23 november 1912
en in de Heer ontslapen te Gent,
12 maart 1987.
Gesterkt door de genademiddelen van onze
Moeder de H. Kerk.
Oud-strijder 1940-1945.

Vader zal niet verwonderd zijn, nu wij op
dit moment van pijnlijk heengaan nog zo-
veel liefs zouden willen fluisteren. Want
vader leeft in onze herinnering en in ons
hart, nu wij hem stilaan zullen laten wor-
den tot een geliefd beeld, waar onze dank-
baarheid om zoveel goede dingen zal naar
gericht staan.

We hebben veel van u gehouden, vader, als
uw harde handen, dcor het werk wereelt,
voor ons zo zacht konden zijn, en uw gelaat
altijd een glimlach voor ons overhad.

U waart zo vriendelijk en zo goed, met hecl
uw aandacht naar ons gericht, en onze vra-
gen kwamen nooit te vroeg of ongelegen,
ge waart altijd voor ons bereid.

Altijd bereid, gereed om bij te springen,
om mee te helpen, ook voor anderen. Zo
zijn uw jaren gegaan, in schone dienstbaar-
heid,

b 130 ok
W1E[3)tp dosdu febgebe FV R,

Morgen gaan onze dagen voort : gij hebt
voor ons altijd een beeld geweest hoe wij
moesten zijn. U eren is het goede voort-
zetten, voortleven, overnemen.
Uw leven was niet zonder vaste waarden :
ge zijt ons voorgegaan in eenvoudig en
trouw geloof. Dit is een der schoonste din-
gen die wij van u hebben geleerd. Op dit
moment weegt het door in onze gedachten,
op dit moment geeft het ons zekerheid en
cen toekomstvisie. Als we spreken van ge-
denken, dan is dat herinneren geladen met
hoop.

God staat aan het begin

en Hij komt aan het einde.

Zijn woord is van het zijnde,

oorsprong en doel en zin,

Michel Lauwerijs - Eeckhout Cecile
en kinderen,
Raoul Eeckhout - Buys Jeannine
en kinderen,
zijn kinderen en kleinkinderen :
De families Eeckhout, Hoebeke,
D'Hondt, Glas,

danken U voor uw blijken van deeclne-

ming in hun rouw en gebeden.
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