i Blijft nu ook voor uw ouders bidden in uw
familiegebed.

H. Hart van Jezus, op U stel ik mijn vertrou-
wen.

Geloofd zij Jezus Christus.
VROOM AANDENKEN AAN
DE HEER

EUGEEN, JOZEF EECKHOUT

weduwnaar van mevrouw
RACHEL, MELANIE ROOS

geboren te Nederbrakel, op 23 mei 1899 en god-
vruchtig overleden in de St. Franciscuskliniek
te Opbrakel, op 26 april 1979, voorzien van de
HH. Sakramenten der zieken en de Pauselijke
Zegen.

« God, dat wij verlost zijn

tot uw kinderen aangenomen,

hebben wij aan U te danken.

Schenk de uitverkorenen,

die zich aan Christus hebben toevertrouwd,
uw liefdevolle aandacht :

dat zij tot ware vrijheid komen

en het eeuwig leven erven,

dcor de verdiensten van onze Heer Jezus

1)ri e
SN, Aren. De families EECKHOUT, SOLLEME,

Eugeen was een man van de natuur : hij hield
van de grond die hij bewerkte en van de dieren ROOS ren’ MAES,
die hij verzorgde. Hij wist dat hij daardoor Gods danken U voor de blijken van kristelijke

scheppingswerk hielp voltooien. En de Zondag,
was dan ook de dag des Heren waar hij in zijn
zondagmis de Heer kwam danken : de Heer, de
schepper van die schone natuur.

Dierbare kinderen en kleinkind, met moeder
heb ik voor U gezorgd en gewerkt. Gij zijt ons
dankbaar geweest daarvoor. Drukk. L. De Ruyver - Brakel

deelneming in rouw en gebeden.




