God,

ons moeder is in Uw hand gegeven,
bewaar haar wel,

zij bloeit véor U,

bij U kan zij naar hoger streven.
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DANKBAAR GEDENKEN WIJ
MEVROUW

GABRIELLE EECKHOUT

weduwe van de Heer

GEORGES DE MEYER

geboren te Balegem op 15 januari 1902
en godvruchtig in de Heer ontslapen te
Gent op 9 juni 1982.

Zij ontving de H. Sacramenten der zieken.

Wij danken U, Heer God, voor deze dappere
vrouw die voor haar kinderen een dierbare
moeder was.

Wij bidden U dat niets van haar mensen-
leven verloren zal gaan en dat alles wat
haar heilig was door ons moge geéerbiedigd
worden.

Wij bidden U dat ze voortleve in haar
kinderen, in hun levensdurf, in hun ge-
dachten, in hun geweten.

Heer van vrede en verlossing, bron van
troost in ons verdriet, steun ons wankelend
vertrouwen. Leer ons dankbaar begrijpen
dat Uw hand blijft waken over onze familie

die Gij leidt langs hoopvolle wegen, om
ons eenmaal terug samen te brengen in Uw
eindeloos geluk.

Laat ons in de kristelijke geloofsovertuiging
die we van ons vader en moeder hebben
overgeérfd, de zekerheid ontdekken en er-
kennen dat Gij, God, ons blijft bemoedigen
op al onze wegen.

Mevr. Willy LIPPENS t - Suzanne DE MEYER,

Willy en Chlotilde DE MEYER-V.D. VELDE,

André entMarcella DE MEYER-V.D. PUTTE,

Lucien en Laura DE MEYER-VERLEYEN,

Julien en Ines DE MEYER-CLAEYS,

Alfons en Liliane DE KEYZER-DE MEYER,

haar kinderen ;

Guyen Josiane JOLIE-LIPPENS en kinderen,

Marie-Jeanne LIPPENS,

Paul, Filip en Lutgart DE MEYER,

Geert DE MEYER,

Marijke, Eddy en Joke DE MEYER,

Jan, Wim en Guy DE MEYER,

Alain, Carine, Christa en Sonja DE KEYZER,
haar kleinkinderen en achterkleinkinderen ;

De families EECKHOUT, DE MEYER,

REMUE en VANDERLINDEN

danken om uw medeleven en gebed.

Rouwonderreming Willy Van Den Bulcke, Moortsele




