Wij zullen je rust geven

al is vol droefheid ons hart

Jje lijden zien en niet kunnen helpen
was onze grootste smart.

Herinnering aan

de heer

Gentil Eeckhout

zoon van wijlen
Georges en Elza Eeckhout - Goossens

Geboren te Idegem op 5 december 1951 en
godvruchtig overleden in het A.S.Z.
te Geraardsbergen op 30 maart 2011,
gesterkt door het gebed van de Kerk.

De families Eeckhout en Goossens
danken voor uw aanwezigheid, steun en
medeleven.

Als je wist

dat hij nog zoveel te vertellen had,

nog zoveel te doen had,

altijd zo stipt, zo bezorgd, zo plichtsbewust,
zo nauwgezet ...

Als je wist

wat een werk

hij in alle omstandigheden steeds
heeft verzet ...

Als je wist

welke liefde

welke tedere liefde

hij gegeven heeft

aan zijn geliefden en vrienden ...

Dan komt het hard aan

dat het noodlot er anders heeft over beslist
en hij veel te vroeg werd opgenomen

in de warme palm van Gods hand.
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