"Jezus is de door God aangestelde rechter
over levenden en doden". (Hand. 10.42)

VROOM AANDENKEN AAN

MEVROUW

Georgette, Georgine
EECKHOUT

echtgenote van Arthur ROELANDT

geboren te Sint-Maria-Oudenhove op 19 augustus 1920
en godvruchtig overleden in de kliniek
Zusters van Barmhartigheid te Ronse op 4 mei 1995,
gesterkt door het sakrament van de ziekenzalving.

De overledene werd geboren te Sint-Maria-Oudenhove. Ze
is er heel haar leven blijven wonen, steeds in dezelfde straat,
de Berendries, steeds in hetzelfde huis. Daar heeft ze lief en
leed gekend zoals dat in elk mensenleven is verweven.

Georgette was een werkzame vrouw. Ze werkte in de textiel
en ging ook mee als seizoenarbeidster om er in de keuken
te werken. Ook voor haar gezin was ze zeer zorgzaam.

Eens de kinderen getrouwd zag ze hen graag eens naar huis
komen. Ook de kleinkinderen waren altijd welgekomen. De
overledene had graag mensen rond zich. Ze kon vriendelijk
omgaan met buren en kennissen. Ze had ook een grote liefde
voor de natuur, vooral voor de bloemen. Daarom was ze zo
fier op haar bloementuin.

Een zestal jaren geleden is Georgette beginnen sukkelen
met de gezondheid. Ze heeft veel moeilijke dagen gekend.
Hoop op beterschap was er weinig, integendeel, haar toe-
stand ging steeds meer achteruit. De laatste maanden on-
derging ze nog een paar operaties die ze met heel veel moed
heeft doorstaan. Veel beterschap bracht dit niet.

Stilletjes is ze naar de Heer toegegaan en haar afsterven
werd door de omringende familie gezien als een verlossing.
Georgette is verlost uit haar lijden en zal nu zeer spoedig de
volle vrede, het volle geluk kennen bij de verrezen Heer. In
groot geloof bidden wij :

"Vader in de hemel,

Gij zijt de Heer over leven en dood.

Wij bidden U, neem Georgette nu op

in Uw Hemels Koninkrijk,

waar geluk en vrede is tot in eeuwigheid.

Wij vragen het U door Christus onze Heer. Amen".

Beste Arthur, naar u gaat mijn eerste woord van dank. Dank
voor de jaren welke wij samen mochten doorbrengen, in
goede en kwade dagen. Maar vooral dank voor uw zorgende
nabijheid in de vele jaren van mijn ziek-zijn, voor uw geduld
uw en begrip. Moge God u daarvoor overvloedig belonen.

Beste kinderen en kleinkinderen, dank ook voor elk bezoekije,
voor elke blijk van genegenheid. Zorg nu verder goed voor
vader. Tot weerziens in de hemel.

H. Antonius-abt, bid voor ons.

Namis op donderdag 1 juni 1995 om 13.45 uur.

De families EECKHOUT, ROELANDT,
KINDT en DEPESSEMIER

danken U voor de blijken van deelneming en gebed.
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