Het is een schoon ding
een goed mens te zijn. (Fr. V. H.)

+
Blijvende berinnering aan
De Heer

Jan-Baptist, René EECKHOUT

echtgenoot van
Mevrouw Marguerite Roeland.

Geboren te Nederbrakel

op 14 november 1921

en overleden te Brakel op 13 maart 1990.
Gesterkt door de gebeden

uit de dodenliturgie van Onze Moeder
de H. Kerk.

Het was voor ons allen zo onverwacht.

Dit plotse heengaan doet pijn.

Bovenal zijn we dankbaar om dit gelukkig
samenleven met deze lieve man, pa en opa.
Eén en al zorg voor zijn gezin en familie
die hij met trots en tederbeid vereerde, was
hij voor hen de goede huisvader en toe-
verlaat. Pa was dltijd daar.

Zijn werkzaam leven, zjin eerlijkbeid met
mensen en dingen, zijn diepe liefde voor de
zijnen dwongen eerbied af.

Naast zijn geliefde familie, zijn vele vrienden
en allen die met hem hebben samengewerkt,

zijn wvooral de Zusters wvan Maria, René
uitermate  dankbaar voor de jarenlange
trouwe dienst in bun gemeenschap, tot in
Zdaire. Hun missieposten lagen bhem nauw
aan het bart.

Mens zijn, dag na dag,

van de morgen tot de avond

in eenvoud, goedheid

en met een diep besef

dat in de kleine dingen van de dag,
de grote zending ligt.

Dat is gelovig zijn.

Om Uw gebed en medevoelen danken U :
Marguerite Roeland, zijn echtgenote.

Chris en Lutgarde Eeckhout - De Saveur,
Jean en Greta Jaminon - Eeckhout,
zijn kinderen.

Lien en Lore Jaminon, zijn kleinkinderen.

Namis : vrijdag 6 april 1990 om 19.30 uur
in de dekenale kerk wvan Brakel.

Drukk. Devleeschouwer en zonen, Brakel
Rouwleiding bvba « RAOUL », Brakel
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