Gedenk U mijner, o God, en vaag mijn goede werken
niet uit die ik gedaan heb voor het huis van mijn God
en zijn plechtigheden. H. Schrift.
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IJveraar van de Bond van het H. Hart en het
Xaverianen-genootschap, lid van de Confrerie van de
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Geboren te Nederbrakel, de 26 September 1882,
en er zeer godvruchtig overleden, de 28 Sept. 1952.
Gesterkt door de HH. Sacramenten der stervenden

en de Pauselijke Zegen.

Hij was een rechtvaardig en deugdzazm man, hij
wandelde met God. (Gen.)

Jaren lang, met geheel ziin hart, luisterde hij de
eredienst op ; hij woonde alle feesten en plechtigheden
bii. Tot het einde van zijn leven doorwandelde hij
Gods huis, met Gods wapen in de hand, steeds
vreedzaam, zacht vermanand door zijn tegenwoor-
digheid,

Hoe dikwijls men hem ook lastig viel, nooit maakte
hij een bemerking, altijd bereidwillig een hand toe-
stekend, als het maar voor de Kerk was. Beste Jozef,
wij zullen U dankbaar blijven gedenken, wij verliezen
in U een trouwe en rechtschapen vriend.

Tevens was hij één der stichters en flinke ieveraar
van de mannenbond van het H. Hart, werkend aan
de zij van zijn priesters om het rijk van Christus in
de harten van de mensen te vestigen. « De namen
dergenen die de Godsvrucht tot zijn H. Hart zullen

verspreid hebben, zullen daarin® geschreven worden
en er nooit meer uitgewist worden. (Belofte H. Hart)
Ook in zijn gebuurte, was hij steeds gedienstig om
alle karweitjes op te knappen; daarom was hij door
iedereen geacht en bemind.

Diep christelijk, een man die werkelijk leefde uit het
geloof, handelde hij nooit voor de ogen van de men-
sen, voor de schijn, maar oprecht en rechtschapen
was hij een kristen uit een stuk ; een voorbeeld
voor velen. Zijn einde de weerklank, de bekroning
van een wel besteed leven, was kostbaar in de ogen
van God, om zijn volkomen onderwerping. De on-
vermoeibare werker, de kloeke sterke man werd neer-
geveld door een vreselijke kwaal. In pijn en smart,
maar nooit klagend, godsvruchtig en vertrouwend,
is zijn schone ziel, in vrede en zacht naar de Hemel
getogen.

Beminde echtgenote en dierbare familieleden, geeft
uw hart niet over aan te grote droefheid. Ik ging
niet naar de dood maar naar het Leven. God riep
mij en ik ben tot Hem gegaan. Gij hebt mijn pijn-
lijke laatste stonden verzacht door uwe teedere ver-
zorging en onuitputtelijke toewijding ; bij de Here
zal ik U gedenken, Steunt op God want Hij is voor U
bezorgd. Bidt voor mij en tot weerziens in de hemel.
Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust.

(7j.en 7 q. afl.)
H. Hart van Jezus, hoop van die in U sterven, o. Uo.
H. Hart van Maria, wees mijn zaligheid ! (300d. afl.)

Mevrouw Jozef EECKHOUT, geboren
Marie BUYDENS :
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