1.

VROOM AANDENKEN AAN

DE HEER

Julien EECKHCUT

echtgenoot van Marie-Rose PIETERS,

hij werd geboren te Elst op 27 oktober 1924
en ontsliep zacht in de Heer in de kliniek
St.-Franciscus te Brakel-Opbrakel op 3 augus-
tus 1981,

voorzien van Kristus in Zijn HH. Sakramenten
en de Pauselijke Zegen.

Een beminnenswaardig mens werd p.ots uit
de kring van zijn familie en vrienden weg-
genomen. Zulke echtgenoot of vader, zulke
zoon, familielid of vriend moeten missen
laat een onopvulbare leemte na. Het zal voor
velen moeilijk zijn het zonder Julien te
moeten stellen.

Hij werd door eenieder geiiefd om zijn
vriendelijkheid en zijn onbeperkte dienstvaar-
digheid. Met werken en zorgen heeft hij
een groot bedrijf uitgebouwd ten bate van
zijn gezin en de medemens.

Nu de tijd gekomen was om stilaan de
zaak over te laten en het wat rustiger te
gaan doen, kwam voor hem de eeuwige rust

Moge dit leven, door Gods barmhartigheid
gezuiverd van alle onvolkomendheden, verder
getrokken worden tot in Gods nabijheid,
daarvoor bidden we allen, zijn echtgenote,
zijn kinderen, zijn familie en zijn vele vrien-
den.

De families

EECKHOUT, PIETERS,
JOOS, COPPENS,

danken U voor de blijken
van kristelijk medeleven.

Begrafenissen A. Marroyen, Brakel
Druk. De Vieeschouwer-Hoste en zoon, Brakel







