Al komt Hij dan ook

in de tweede of de derde nachtwake ;
gelukkig de mens,

die de Heer wakend zal vinden.

(uit het evangelie)
+

Dankbaar aandenken aan
Mevrouw

Julienne Eeckhout
echtgenote van Julien De Vleeschauwer,

geboren te Nederbrakel op 25 mei 1920
en godvruchtig overleden in de Kliniek van
de Zusters van Barmhartigheid te Ronse
op 14 november 1989, voorzien van de
HH. Sakramenten en de Pauselijke Zegen.

Totaal onverwacht en op een moment dat
zij menselijker wijze gesproken absoluut
nodig was, is deze goede vrouw ons ont-
nomen. Begrijpen kunnen wij het niet, maar
wij proberen deemoedig alle bitterheid uit
ons hart te bannen en dit met groot verdriet
en christelijke gelatenheid te aanvaarden.
Wij weten immers dat God een vader is,
die ook in de beproeving met ons welzijn
is begaan. Wij vertrouwen Hem dan ook
deze dierbare overledene toe; zijn liefde

kent geen grenzen, die wij liefhebben zullen
dus in Hem wel veilig zijn.

Zij was een overtuigde christen, die zich
in haar doen en denken liet leiden door
haar geloof. Zij wist hoe de Heer zich
de weg, de waarheid en het leven heeft
genoemd en vertrouwend op zijn woord
is zij haar weg door het leven gegaan, een
weg van trouwe plichtsvervulling, godsvrucht
en vertrouwen. Wat zij ons derwijze heeft
voorgeleefd moge ons nog lang in herinner-
ing blijven en tot voorbeeld strekken. En
moge de Heer er haar in eeuwigheid om
belonen. Hem bidden wij ondertussen, dat
Hij haar barmhartigheid getuige .voor alles
waarin zij uit menselijke zwakheid mag
zijn tekort geschoten.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.

De families

Eeckhout, Plaeke,

De Vleeschauwer, De Langhe
danken U voor uw medeleven en gebeden.

Namis : zondag 26 november om 9.30 u.

Rouwleiding bvba « RAOUL », Brakel
Drukk. Devleeschouwer en zonen, Brakel
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