Bid voor de ziel van
MEVROUW

Magdalena - Maria - Helena
EECKHAUT

echtgenote van de Heer

Rigobert SALOMON

geboren te Nukerke op 31 december 1904 en
onverwacht naar het Hemelse Vaderhuis ge-
roepen te Oudenaarde op 4 oktober 1989,
Lid van de confrerie van 't H. Sacrament en
de H. Amandus

Wij danken U, Heer God, voor moeder die
ons zo nabij en dierbaar was en die nu op-
geroepen is naar het hemelse Vaderhuis. Wij
danken U, voor de liefde die van haar is
uitgegaan en voor de goedheid en steun die
zij ons heeft gegeven in ons aardse Ileven.
Wij danken U wvoor al de offervaardigheid
de werkzaamheid, de dagelijkse zorg die haar
leven hebben getekend en hebben gemaakt
dat zij de vrouw was van wie wij zoveel
hebben gehouden.

Onze echigenote, ons moeder is zo plots
naar de hemel gegaan, juist alsof O. L. Heer
zelf haast had om haar nijet te doen lijden
op het ogenblik van het heengaan van haar
dierbaren.

Ze heeft het aangedurfd steeds de een-
voudige moeder te blijven. Ze was zo een-
voudig dat ze haar =zelf kon vergeten. Ze
heeft geleden en was steeds bereid de wil
van God te aanvaarden. Het is de schoonste
verkondiging van het Evangelie.

Dierbare echtgenoot, ik dank u voor uw
trouwe zorgen. Zovele nachten hebt gij ge-
waakt en geholpen in mijn ziekte, in liefde
en trouw.

Geliefde kinderen en kleinkinderen, gij
waart mijn vreugde en mijn leven, blijft
het steeds nu ik bij de Heer uw voorspreek-
ster zal zijn.

Beste broers en zusters, van wie ik zoveel
hield ; vergeet me niet in uw dagelijks gebed.

Bid u dan ook steeds voor ons allen uw
dierbaren en al de geburen en de mensen
van onze parochie, opdat uw Ilevensvoorbeeld
voor ons allen een wegwijzer zou zijn naar
de Vader uit de Hemel!

O. L. Vrouw van de Rozenkrans, bid voor
ons !

De Heer Rigobert SALOMON, haar echtgenoot
De Heer en Mevrouw
‘Germain SALOMON-STOCKMAN
en kinderen,
De Heer Gilbert SALOMON,
De Heer en Mevrouw
Gabriel SALOMON-DELACROIX
en kinderen,
De Heer en Mevrouw
Eleuthére SALOMON-DE VOS,
Mejuffrouw Marie-Joseph SALOMON,
De Heer en Mevrouw
Richard SALOMON-VAN DEN DAELE
en kinderen,
haar kinderen en Kkleinkinderen,

De families
EECKHAUT, DE ZAEYTIJDT,
SALOMON, BOURGEOIS,

DANKEN,

voor de blijken van deelneming
in de rouw die hen treft.
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