Niemand zal je ooit vergeten,

Jij, die steeds aan een ander dacht.
Je leven was rechtvaardigheid,
Jouw goedheid een zachte mildheid.

Wil in uw gebed en offer
de zaligheid gedenken van
de heer

Marcel EECKHOUT

echtgenoot van
Anna VANDERMEULEN

Geboren te Nederbrakel op 18 mei 1908 en op
zondag | januari 1995 zachtjes tot de Vader te-
ruggekeerd, gesterkt door de HH. Sacramenten
der zieken.

De families

EECKHOUT, VANDERMEULEN en

DE WOLF, VAN DER LINDEN, danken U
voor uw oprecht medeleven in hun rouw.

Vader,

Rust nu maar uit, je hebt de strijd gestreden.
Je hebt het als een moedig man gedaan.

Wie kan begrijpen wat je hebt geleden ?

En wie kan voelen wat je hebt doorstaan ?

Rust nu maar uit - je taak is af.

God heeft nu de kroon op 't werk gezet.

Hij die steeds de grootste plaats had in uw leven,
al was uw hart ook boordevol liefde voor uw ge-
zin en alle mensen rondom u. Velen zullen uw
vriendschap missen.

Heer, vader is U steeds zo nabij geweest. Zijn
onderwijs, zijn hele leven zijn steeds doordrenkt
geweest van Uw geest. Neem hem nu op in Uw
liefde en maak hem voor eeuwig gelukkig in Uw
Paradijs.

De namis zal opgedragen worden in de kerk van
Sint-Pieter te Brakel op maandag 23 januari
1995 om 19.00 uur.
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