Dankbaar gedenken wij in ons gebed

_‘,

Juffrouw

Margriet EECKHOUT

dochter van wijlen
Emiel Eeckhout en Maria Blommaert

geboren te Brakel op 20 juli 1922
en godvruchtig overleden in het ziekenhuis
Zusters van Barmhartigheid te Ronse
op 13 juni 1996, gesterkt door de
Heilige Sacramenten en de Pauselijke zegen

Vader in de hemel, Drieéne God en mysterie van
liefde, uw Zoon Jezus heeft ons geopenbaard dat
Gij heel veel houdt van de mensen en van uw
schepping. Jezus wij danken U om uw boodschap.
Gij zijt gekomen om ons te verlossen, om ons het
goddelijk leven mee te delen. Gij legt uw liefde in
ons hart en Gij vraagt dat wij die liefde, uwe liefde,
zouden doorgeven en met mekaar zouden delen.
Dank U, Jezus, om uw Blijde Boodschap.

Lieve Margriet, wij danken je om je gelovige
getuigenis als christen mens, gevoed door de
H. Eucharistie en je gebed, mede met het ritme van
het wekelijks gebedsuur met onze parochiale

gebedsgroep: met de Heer Jezus in ons midden en
luisterend naar de inspraken van Gods Heilige
Geest mogen wij daar intens ervaren hoe mensen
voor mekaar een genade kunnen zijn. Dank ook om
je grote dienstbaarheid en hulpvaardigheid.

Mijn lieve zuster Marie-Louise, mijn vrij onver-
wacht heengaan is zeker het eerste verdriet dat ik je
moet aandoen. Ik dank je om de vele attenties voor-
namelijk tijdens mijn ziekte. Biddend blijven wij
mekaar heel nabij.

Beste Margriet, je tocht is nog niet ten einde. Nu je
geroepen bent om eeuwig te leven voor het
Aanschijn van God, in de schoot van Gods eeuwi-
ge liefde,wil je, samen met papa en mama met je
broers en zussen die reeds zijn voorgegaan, bij de
Heer ten beste spreken voor gans onze familie.

“Mijn Jezus, barmhartigheid”.

Marie-Louise EECKHOUT

samen met gans

de familie EECKHOUT - BLOMMAERT,
en aanverwanten

danken U van harte om uw gebed
en blijken van christelijk meeleven.
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