"Blijfin Mijn liefde" zegt de Heer. (Joh.15,9)
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Dankbaar gedenken wij in ons gebed
MEJUFFROUW

Marie-Louise EECKHOUT

dochter van wijlen Emiel en Maria
EECKHOUT - BLOMMAERT

geboren te Nederbrakel op 21 februari 1916
en overleden in het A.Z.Sint-Elisabeth
te Zottegem op 11 juli 1997,
gesterkt door het sacrament
van de ziekenzalving.

Leven is op weg zijn naar een eeuwige toekomst,
een onbekende toekomst evenwel, maar voor wie
oprecht gelooft, niet een onzekere toekomst.
Daarvoor staat de Heer Jezus borg: "Ik ben de
weg, de waarheid en het leven" zegt de Heer. Voor
wie gelooft in Jezus en gehoor geeft aan Jezus'
Blijde Boodschap, is derhalve de ecuwige
zaligheid weggelegd. Onze levensweg maakt wel
eens een bocht, niet altijd even gemakkelijk te
nemen, maar wie gelooft bewaart altijd voldoende
vaste grond om verder te gaan.

Voor Marie-Louise was het overlijden van haar
zuster Margriet zeer zwaar om dragen: veel heeft
zij gebeden, God weet het, en in het gebed ook

haar troost en steun gevonden. Verder hebben
bereidwillige handen het haar mogelijk gemaakt
om in haar vertrouwd milieu en in haar winkel te
blijven.

Tot wanneer dan plots haar levensweg vrij
onvoorzien een grote bocht ging maken, en het
spoedig bleek dat de bocht zou leiden naar de
grote ontmoeting met de Heer. Wij zagen haar
krachten verminderen, maar gelovig mocht zij in
de verte kijken, tot wanneer de laatste grenzen
openvielen en zij geroepen werd om thuis te
komen en eeuwig te leven in het volle licht van
Gods eeuwige liefde.

Met Margriet weerom samen, met hun ouders,
broers en zussen, en met allen die gelovig ons
reeds zijn voorgegaan, zullen ze zeker goede
voorsprekers zijn bij de Heer, want het ligt in het
plan van God in de eeuwige zaligheid allen samen
te brengen.

Dank u wel Rita, en ook Linda en allen die op
een andere wijze mij hebben gesteund of
opgebeurd wanneer het allemaal zo zwaar viel en
de dagen soms traag voorbijkropen.

Laten wij verder veel bidden voor mekaar.

"Mijn Jezus, barmhartigheid".
De familie EECKHOUT - BLOMMAERT en

aanverwanten danken u van harte om uw gebed
en blijken van kristelijk meeleven.
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