DE FAMILIE DANKT VOOR UW GEBEDEN
EN BLIJKEN VAN MEDEV OELEN.

Sanderis

Vader Uw Wil geschiede op aarde zoals in de

Hemel.
_+_

TOT VROME GEDACHTENIS

van

MARLEENT]JE
dochtertje van

RoGer en Ipaise EECKHOUT-DHONDT
geboren te Oudenaarde de 3 november 1953 en
in de Hemel ontwaakt op 23 oktober 1959.

Een zonnestraal van Gods goedheid... de parel
van ons gezin... Lenke, noemden wij graag ons
jongste, omdat ze zo braaf was. O.L.Heer heeft
ons op dit afscheid voorbereid door lange da-
gen en bange nachten van hopeloos wachten op
beternis die maar niet wou komen. Haar stre-
lend en vragend handje, sprak in deze dagen
meer dan vele woorden en haar vage blik zocht
onze aanwezigheid die ze dankbaar met een
hoofdknik wist te waarderen.

Toen de mensen geen raad meer wisten hebben
wij met dubbel vertrouwen onze hoop op God
gesteld. Wij aanbidden nu Gods Heilige Wil en
zijn ondoorgrondelijke besluiten over het leven,
in deze voor ons zo zware beproeving. Mocht
haar onschuldig lijden verdienstelijk zijn bij
Hem.

Liefste Ouders, ik dank U voor de mateloze
zorgen en toewijding tijdens deze voor U zelf
zo moeilijke dagen. O.L.Heer lone het U, voor-
al U, liefste Mama, die weken lang meer dan
het mogelijke hebt gedaan voor uw lieveling.

Van uit de hemel zal ik uw zonnestraaltje
blijven en waken over ons levenslustig gezin.

Lieve zusjes en broertjes, Leqke bidt voor U
allen en zegt U tot weerziens in de hemel.




