Geloofd zij Jezus Christus. Amen.
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GELOVIG AANDENKEN AAN

Martha, Germaine EECKHOUT

Dochter van wijlen
Raymond en Marie VAN HECKE.

Geboren te Oosterzete op 25 juli 1907 en
zacht overleden te Zottegem op 30 januari
1989, voorzien van de Heilige Sakramenten
der zieken.

Lid K.V.L.G.

In Gods Liefde aanbevolen en ten grave ge-
dragen te Oosterzele op 4 februari 1989.

De namis wordt er opgedragen op donderdag
16 februari 1989 om 19.30 uur.

De families EECKHOUT en VAN HECKE
danken U van herte
voor Uw medeleven
en Uw vroom gebed.

Gelijk ze geleefd heeft is Martha gestor-
ven. Onopvallend, stil, bescheiden... Ze hield
niet van veel vertoon noch grootspraak. De
stille taak en de plicht van elke dag was
haar genoeg en ging haar zeer ter harte.
Over iemand helemaal niets zeggen was haar
veel dierbaarder dan er ook maar een kwaad
woord over te spreken. In stilte was ze
bereid goed te doen waar het kon.

Geloven hield voor haar in: dagelijks ge-
bed en trouwe zondagsmis. Daarvoor was er,
zelfs midden in het vele en harde werk vroe-
ger, steeds tijd beschikbaar. In de oudere
dag was zij op post in onze mooie Ankerkerk
zolang ze er de kracht toe had.

Beste broers Laurent en Marcel, de goede
strijd is gestreden, het geloof bewaard. We
waren samen gelukkig met mekaar in al het
wel en wee dat onze levens met zich méé-
bracht. Dank U om Uw goede zorgen de
laatste weken van ons samenzijn. Het moge
U goed gaan in de dankbare gedachtenis van
onze ouders en allen die ons zijn voorge-
gaan.

Beste familieleden en buren van onze wijk:
God weze met U in alle goeds omdat het
moge goed gaan in vrede.

Heilige Maria, Moeder Gods, U heb ik
steeds geeerd. Leid mij nu dinnen in de glo-
rie van Uw Zoon Jezus. Amen.
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