TOT VROME GEDACHTENIS AAN

DE HEER

MICHEL EECKHOUT
echtgenoot van mevrouw
FANNY AUDOOR

geboren te Mater, op 22 mei 1926 en te
Oudenaarde godvruchtig in de Heer ont-
slapen, in de kliniek van het Heilig Hart,
op 19 juni 1972, gesterkt door de Heilige
Sacramenten en de Pauselijke Zegen.

Mevrouw Michel EECKHOUT-(Fanny AUDOOR) ;
zijn echtgenote.
Mejuffrouw Conny EECKHOUT ;
Mejuffrouw Kathy EECKHOUT ;
zijn kinderen.
De heer en mevrouw Maurice EECKHOUT-
BAEKE ; zijn ouders.
Mevrouw (tAchiel AUDOOR)-MOERMAN ;
zijn schoonmoeder.
De familién EECKHOUT, AUDOOR, BAEKE
en MOERMAN .

Diepgevoelig voor uw blijken van kristelijke
deelneming en gebeden, betuigen wij onze
innige dagk.

"Ik ben de Verrijzenis en het Leven; wie in Mij
gelooft zal leven, ook al is hij gestorven,, (Ev.Joh.)

Zwaar is de beproeving die ons treft. We klagen het
leed van ons hart ; Heer, aan uw begrijpend, medelij-

dend hart ; help Gij ons dit zware kruis te dragen.

Michel was een goede vader, een steun voor zijn gezin ;
Hij was werkzaam en bezorgd ; een man op de hoogte
van zijn taak in zijn landbouwbedrijf, voorzichtig en

wijs. Al te vroeg, helaas is hij van ons heengegaan.

Beminde echtgenote en kinderen: mijn heengaan is
pijnlijk voor U. Troost en sterkt U in het gebed, in de
gelovige overtuiging dat Onze Lieve Heer mij de
eeuwige vreugde des hemels geschonken heeft, Dank

voor uw genegenheid.

Mijn goede Ouders en Schoonmoeder : het is hard dat
U mij zo vroegtijdig ziet heengaan. Dank voor alles wat

U voor mij gedaan hebt. Tot weerziens.

Beste broers en zusters : dank voor uw genegenheid.

Helpt en steunt elkaar zoveel ge kunt.

Gij allen die mij genegen zijt : gedenkt mij in uw gebed
bij de Heer.

Hollaert




