Wie de Wil mijns Vaders volbrengt die in de He-
melen is, hij zal binnengaan in het Rijk der Hemelen.

(Matth.)
+

BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

Prosper Eeckhout

Weduwnaar van Mevrouw
Marie - Judith REMUE
geboren te Balegem de 15 Juli 1864, en zachtjes in

de Heer ontslapen te Qosterzele de 13 Juli 1955, ge-
sterkt door de genademiddelen onzer Moeder de H.Kerk.

Hij waslid van de Confrerie van het H.Hart. Gewezen
gemeenteraadslid en gewezen lid van de C.0.0. te
Balegem. Vereerd met de Landbouwmedalie le Klas.

De dood van de rechtvaardige is het einde van
zijn lijden en de bekroning van zijn zegepralen; de
(H. Beraardus)

De dierbare overledene was een rechtzinnig, gods-

poort van het eeuwig leven.

dienstig, werkzaam en deugdzaam man. Na een leven
van noeste arbeid en zwoegen voor zijn talrijk kroost,
genoot hij de verdiende 1ust van de oude dag in
een omgeving die hem welwillend alle zorgen gaf.

Zijn talrijke kinderen zullen met liefde en eerbied
hun goede vader blijven gedenken en de goede voor-
beelden volgen die ze van hem zo menigvuldig
hebben gezien.

Beminde kinderen en familie vaartwel, hebt dank
voor de liefdevolle zorgen en weest mij indachtig in
uw dagelijkse gebeden.

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust.

(7 j. en 7 quadr.)

Drukk. G. Haesebeijt, Balegem, Tel. 210

De kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen van wijlen Prosper

Eeckhout-Remue,

De familién Eeckhout, Remue

BEDANKEN UEd. om Uw deelneming en gebeden.




