O Kruis, aan uw voet wil ik rusten en hopen,
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Heer God, van uit de afgrond onzer smart, rich-
ten wij ons géepijnigd hart naar U op. Wij zijn als
't ware gedompeld in de beproeving. Wij geloven
vast in uwe leiding, wij geloven dat Gij de sterkte
en de berusting van uw kinderen kent, wij geloven
in de waarde van ons zo zwaar kruis Zie, Gij hebt
een goed en zacht mens tot U genomen om hem te-
gemoet te treden met de kroon der overwinning,
Ons afscheid, o God, valt hard, maar wij willen U
de dank betuigen voor onze voorbeeldige echtgenoot
en vader. Onze smart spoort ons aan, zoals onze
geliefde afgestorvene voor U te leven in eenvoud,
zachtheid en schorne goedheid.

Dierbare Echtgenote, veel hebben wij samen door
gemaakt in lief en leed. Onzs laatste jaren waren
tamelijk zwaar ea toch hebben wij de vreedzame
moed in ons kruis niet verloren. Zie, nuis mijn tra-
nendal beéindigd, ik ben gegaan bij de vader van
alle goedheid en liefde. Ik verwacht u hier allen.

Beste Kinderen, ik laat u een opdracht achter;
wat goed was in 'tleven van uw vader. volgt het
met hart en ziel na. Draagt zorg in tedere toewij-
diag voor uwe moeder, De Heer vertrouwt haar nu
aan u toe

Beste Familieleden, dierbare Vrienden, gedenkt
uw goedé kameraad en bidt voor hem.

Bid de 4 akten.

De Familién EECKHOUT en
VAN DE CAPELLE

danken U hartelijk voor uwe

gebeden en rouwbetuigingen

Uitg. Jooris Faliestraat, 28 St Maria-Oudenhove




