Elk afscheid is de geboorte
van een herinnering

.I.
DE HEER

Sady &

weduwnaar van
Martine Van de Wattijne

geboren te Opbrakel op 19 november 1950
en thuis in familiekring overleden
op 30 januari 2009.

De namis zal opgedragen worden
op vrijdag 27 februari 2009 om 18.30 uur
in de decanale kerk
Sint-Pieter-in-de-Banden te Brakel

Je wilde liever bij ons blijven
maar de dood was veel te sterk.
Je kon de pijn niet meer verdrijven
ondanks al jouw werk.

Je hebt geploeterd en gestreden
zoals geen mens ooit strijden wou.
Ben niet droef, maar wees tevreden,
je bent weer samen met je vrouw.

We hebben steeds van jou gehouden,
in jouw leven lag de kracht.
Waarop wij steeds ons leven bouwden,
lieve papa, rust maar zacht.

Opi, wij zijn nog zo klein,
waarom nu al, het was zo fijn.
Je grapjes, je aali, je lieve lach,

we missen het iedere dag.
Voor altijd zit je in ons hart,

op een plaatsje heel apart.




De familie danke allen die Sady
tijdens zijn leven
vriendschap hebben geschonken.
Ook danken zij u
voor uw medeleven bij zijn heengaan.

Uitvaartbegeleiding Stefaan - 055 42 24 49 - Brakel
Drukkerij Surdiacourt - 055 42 34 70 - Brakel




