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van Eerwaarde Broeder

STANISLAUS MARIA

Jubilaris
in de wereld Serafien Eeckhout
Qudstrijder 1914-1918,
ivereerc‘l met de Overwinningsmedaille 1914-1918.

geboren te Gent 5 aug. 1885
in het klooster aanvaard 1 april 1902
ingekleed 21 juni 1902
geprofest 21 juni 1904

overleden te Oostakker 4 maart 1962

voorzien van de H.H. Sacramenten der stervenden.

Ons past het altijd blij te zijn en ons in de Heer te
verheugen. Fr. van Assisi

Wie Broeder Stani — zo toch wordt hij door ieder-
een genoemd — maar even gezien heeft, is een ogen-
blik gelukkig geweest; wie hem gekend heeft, spreekt
‘met warme genegenheid over hem; wie met hem sa-
ymengewerkt heeft, houdt van hem.

Meer dan zestig jaar heeft hij voor iedereen, klein en
groot, overste en medebroeders, studenten. oud-stu-
denten en hun families een vriendelijk gebaar gehad,
een vriendelijk woord, een kwinkslag. Twee guitige
oogjes brachten overal het apostolaat van de lach.
lach die opborrelde uit de spontane goedheid van een
blijmoedig hart dat altijd fris en jong is gebleven.
Maar datzelfde hart kon in diezelfde ogen tranen ja-
gen van meeleven met de beproefden en de bedroef-
den, want het was gevoelig voor het leed van ande-
ren. Dat hart was fijngevoelig en in stilte verheugd,
intens gelukkig, dankbaar geroerd door de minste blijk
van vriendschap., waardering en erkentelijkheid en

dan straalde er een traan van stil en diep geluk in die
ogen, geluk dat hij uitzong op zijn oude, trouwe
klarinet.

Dat hart mag Christus nazeggen : ,, Ik ben niet geko-
men om gediend te worden, maar om te dienen "
Woant dat hart heeft gediend | God eerst en vooral :
zijn ,, Introibo ad altare Dei, ad Deum qui laetificat
juventutem meam " was geen versleten formule maar
de werkelijke opgang van gans zijn persoon. Dat hart
heeft de Congregatie gediend als levend voorbeeld van
de geest van armoede, gehoorzaamheid, eerbied voor
het gezag: ,, Broeder Overste, Frére Directeur heeft het
gezegd "'. Het heeft het woord van de psalmist helpen
verwezenlijken ,, Hoe goed en aangenaam is het als
broeders samen te wonen ”. Dat hart heeft duizenden
studenten gediend, honderden studenten voorbereid op
de plechtige communie en het vormsel, en dat met een
weergaloze toewijding en nooit aflatende goedheid.
Dat hart was zo vergroeid met de Humaniora dat het
heeft geschreid en gebroken werd toen zijn zo kwistig
uitgedeelde geestes- en lichaamskrachten het niet meer
konden dragen naar zijn jongens. Dat hart heeft zijn
land gediend. vooral in de oorlog 1914-18 en is zijn
wapenbroeders trouw gebleven, want 11 november
was zijn dag.

Goede Broeder Stani, wij allen staan in het krijt bij
U. Nu bidden en offeren wij eensgezind en smeken wij
God, dat Hij u opneme in het vaderhuis, waar gij voor
eeuwig uw prefatie, uw danklied voor zo'n rijk gevuld
leven, zingen zult; waar gij een woordeken zult doen
bij God voor uw congregatie, uw studenten, uw tal-
rijke goede vrienden. Broeder Stani, wij danken u

De Familie
De Generale en Provinciale Overste,
De Broeders van de Congregatie der Broeders van
O. L. Vrouw van Lourdes

danken U oprecht voor de gebeden en de blijken
van christelijke deelneming.
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