God, leer ook nu geloven in Uw goedheid.

T

In Gods Vaderhanden en in uw gebed bevelen
wij de ziel aan van
DE HEER

VALERE EECKHOUT

echtgenoot van Mevrouw
AMANDINE DE PELECIJN
geboren te Balegem op 16 mei 1911 en aldaar
godvruchtig overleden op 5 april 1968, gesterkt
door het Heilig Sacrament der zieken.

Zijn droef verscheiden slaat ons dllen met ont~
zetting en smart. Voor ons: zijn vrouw en kinderen
en dorpsgenoten, was hij steeds een en al goed-
heid bezorgdheid en vriendelijkheid.

Maandenlang heeft hij afgezien zoals weinigen.

Hij bleef hopen tegen alle hoop in. De dood kwam
bijna als een verlossende engel. Dat sluit echter
niet uit, dat zijn dierbaren ook nu zich afvragen:
« Waarom moest de levenslustige mens zo redelijk
jong weggaan?»
Alleen de oneindige goede God kan daar een ant-
woord op geven. Zelfs nu blijven de woorden van
het H. Schrift waar, dat Hij, hoe onbegrijpelijk ook,
het 't beste met ons allen voorheeft.

Mijn beste echtgenote en kinderen, zo heel lang
verlangde ik nog bij u te blijven; voor ute zorgen
en te werken. ’'tHeeft niet mogen zijn. Vergeten
zult ge me nooit kunnen, maar toch moet uw leven
voortgaan. Weest moedig en sterk. Naast uw ge-

bed is dat 't enigste wat ik van u vraag.
Ook moet ik aan de overzijde van °‘tgraf u nog
eens van harte danken voor de vele dagen en
nachten, dat ge in grote liefde me verzorgd hebt.
En gij, mijn andere familieleden en vrienden, die
me zo dikwijls tijdens mijn ziekte hebben gesterkt
en getroost met uw bezoek, ook u dank ik van
harte en wilt me niet vergeten in uw gebed.
Vaartwel.

Mevrouw Valere Eeckhout. geboren Amandine De
Pelecijn,

De Heer Freddy Eeckhout en verloofde mejuffer
Marie-Madeleine Lataire,

De Heer Werner Eeckhout,

Mejuffer Nelly Eeckhout,

De Heer Hilloné De Pelecijn-Pardaens,
zijn schoonvader,

De families Eeckhout, De Pelecijn, Remue en
Pardaens,

zijn kinderen,

danken U voor het meeleven in gebed en ge-
dachtenis

Drukk. G. Haesebeyt - Balegem.
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