Kom, goede en trouwe dienaar...

Tot vroom aandenken aan de ziel van

DE HEER

ALFRED EEMAN

echtgenoot van Mevrouw
CLARA VAN DAMME

geboren te St.-Martens-Lierde, de 6 februari
1900 en godvruchtig overleden te Zottegem
de 26 november 1975, gesterkt door de
HH. Sakramenten der zieken.

t

De families EEMAN, VAN DAMME,
EEMAN en VAN OYCKE,

danken U voor de blijken van deel-
neming in de rouw die hen treft.

Druk. De Vos, St.-Martens-Lierde

Met een kcppige werkijver stond Alfred
jarenlang Kklaar wvoor de vele bezigheden
op hof en land. Hard heeft hij gewrocht,
lastige dagen beleefd maar hij deed alles
vol liefde en genegenheid vcor vrouw en
kinderen.

Als een zielsgelukkige grootvader droeg
hij in christelijke overgave de zorgen en
het soms pijnlijke harteleed in de beproe-
vingen die ieder familie kenmerken.

Hij was een vriend voor ieder die hij
ontmoette, steeds gereed om te helpen met
een goedhartige wriendelijkheid die straal-
de uit zijn immer weldoende glimlach.

Mijn goede echtgenote, vele jaren heb-
ben wij samen mogen werken in de schoon-
ste liefde aan de opvoeding van onze Kkin-
deren. Dan kwam voor U de tijd van ziekte
en onmacht maar ook de tijd van bijna
ononderbroken gebed.

Hard moet bijzonder voor U deze onver-
wachte beproeving zijn ; maar Ik weet ze-
ker dat Gij ook hier sterkte zult vinden
bij de Heer, tot wie igij weldra vol over-
gave zult bidden: « Uw Wil geschiede ».

Beste kinderen en Kkleinkinderen, dank
voor al uw goedheid die Ik nu bezonder
mocht ondervinden aan mijn ziekbed. Blijft
in de beste eensgezindheid en hulpvaardig-
heid rond moeder.

Weet ook 'Gij de sterkte voor een dage-
lijkse inzet te halen bij de Heer, vooral
tijdens de Zondagmis ; want alleen als Gij
trouw zijt aan de Heer kunt Gij trouw blij-
wen aan elkaar. En dan mag Ik gerust ziin
dat er niets van mijn levensinzet voor U
verloren zal gaan. Blijft mij dan ook ge-
denken in uw gebeden die voor U beste
troost zullen zijn.

Familieleden, vrienden en kennissen, mijn
beste dank voor uw wederkerige genegen-
heid en bereidwilligheigd en niet minder
voor uw gebed : blijvend teken van trouwe
vriendschap.




