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GEDENK IN UW GEBED
DE HEER

Eugeen EEMAN
weduwnaar van
Irma DE TEMMERMAN,
Victoria HITCHINSON,
Rachel DELANOIT

Geboren te Sint-Martens-Lierde op 17 juni 1913
en godvruchtig overleden te Deftinge
op 4 februari 1990,
gesterkt met het H. Oliesel «in extremis».
Qud-Krijgsgevangene 1940 - 1945.

Niet plots en onverwacht is Eugeen Eeman
gestorven. Het was al 'n tijdje aan hem te zien
en zienderogen ging hij achteruit.

Wat heeft die man in zijn leven tegenslagen
gekend! Driemaal is hij gehuwd geweest. Drie-
maal is zijn echtgenote gestorven. Toch vond
hij altijd de moed om te gaan werken. Wat
zou je ook anders doen bij zoveel tegenslagen.
Maar toch! Je moet het maar kunnen. Telkens
opnieuw herbeginnen.

Daarin zit de kracht om het te winnen op
de ondergang. Heel z'n leven heeft hij (zoals
men dat zegt) 'in den bouw' gewerkt, in 't klein
en 'op de grote wegen en werken'.

In de pensioenjaren was hij altijd bezig in
z'n hof en had 'n beste verzorging van Sidonie,
die hij dankbaar blijft om haar inzet.

Zo is 'n einde gekomen aan dit leven van
zware en zwarte dagen, in de avond-zon van de
overtocht naar het Licht, waaruit hij eens ge-
boren is.

'Onze Vader, die in de hemelen zijt" Ver-
geef ons onze schulden!’

Sidonie DENIL,

Armand en Magda VAN AUDENHOVE - EEMAN,
Lucien en Marie-Paule MAES - EEMAN,
William en Rita MERTENS - EEMAN,

Andre en Cecile BRUYLANDT - EEMAN,

De kleinkinderen,

De families EEMAN, HITCHINSON, SPITAELS,
DE TEMMERMAN en DELANOIT,

zijn U oprecht erkentelijk voor uw blijken
van deelneming in hun rouw.
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