Tot vroom aandenken aan

de heer

FLORENT EEMAN

echtgenoot van mevrouw
Simonne Duran

geboren te Deftinge op 29 januari 1917 en
godvruchtig overleden in het stedelijk zie-
kenhuis te Geraardsbergen op 9 juli 1984,
gesterkt door de HH. Sakramenten der
zieken.

Oudstrijder 1940 -45.

De families
Eeman, Duran,
Van De Pontsele en De Koning
danken U oprecht voor de blijken
van genegenheid en deelneming in
hun rouw en voor uw vroom gebed.

Uitg. Miserez, Deftinge

Telkens iemand uit ons midden vrij viug
en onverwacht wegvalt, staan we stil en
worden wij bedroefd in onze liefde. Hij
die gewerkt en gezorgd heeft voor vrouw
en kinderen is van ons heengegaan. Met
de profeet Isaias bidden wij eenvoudig en
oprecht : ,, Heer, gij alleen doorschouwt
hart en nieren, en gij alleen kent de
bedoelingen van de mens, reken mij ten
goede wat ik met een oprecht hart voor
mijn volk heb verwezenlijkt en hoe ik ge-
daan heb wat goed was in uw ogen”.

In de herfst van zijn leven staat hij voor
U, zijn Vader, met de oogst in zijn han-
den : zijn inzet en toewijding, zijn vriend-
schap en zorg.

Heer God, neem vader op in uw liefde
en geef hem de rust in eeuwigheid.

Beminde echtgenote, kinderen en klein-
kinderen, op de drempel van de eeuwig-
heid ziet men beter in dat er van dit
leven niets anders overblijft dan de goede
werken, die men in geest van geloof voor
elkander en voor O. L. Heer gedaan heeft.

Wij bidden U, Heer, help ons de leegte
te overbruggen door inniger nog met
elkander verbonden te leven. Help ons
geleidelijk open te komen voor de nieuwe
wijze waarop hij ons in het gebed, in de
dankbare herinnering en in de kristelijke
trouw moet nabij blijven.




