't Is goed in 't eigen hart te kijken,
des 's avonds bij het slapen gaan.
A. Nahon

DANKBARE HERINNERING AAN
MEVROUW
MARIA, MARGARETA EEMAN
weduwe van BERNARD DE BODT
geboren te St.-Martens-Lierde op 5 september
1905 en godvruchtig overleden in het O.-L.-Vrouw

Ziekenhuis te Geraardsbergen op 13 augustus 1994
gezalfd met de H. Olie.

Maria is bijna negentig. Ze kwam als weduwe
vanuit Gent in 1974 bij haar broer Alfons op de
Opstaldries. Broer en zus verstonden mekaar
perfect. Ze waren God en mekaar dankbaar voor
nabijzijn in lief en leed. Alfons stierf begin 1990.
Een harde slag voor Maria. Je kon het aan haar
merken. Ze ging zienderogen achteruit in die
dagen van het rouwproces.

Wie kent iemands stervensuur ? Maria krijgt
een nieuwe thuis bij Nelly en Etienne, een nieuw
impuls na de weeén van het rouwen. Wie haar
van nabij volgt, gelooft zijn eigen ogen niet, ziet
een hergeboorte in levende lijve. Aan Maria’s
oogjes als glinsterende speldeprikjes kan je zien
hoe goed zij is.

Terwijl de mensheid herdenkt hoe nog deze
eeuw de eerste mens over de maan wandelde
en telescopen ons laten zien hoe de planeet

Jupiter geteisterd wordt door een bombardement
van gigantische meteorieten, verblijft Maria als
in een 'Salon van God'. Wat zijn haar gedach-
ten ? Haar fantasieén ? Ze zullen adembenemend
zijn al spint ze al haar vragen in stilte voor zich
uit. Wie ben ik ? Ben ik er toevallig omdat het
heelal er is ? Wat is de zin en de bedoeling
van dit alles ? Zijn God en kosmos synoniemen?
Waar zijn de doden ? Ben ik een druppel in de
mateloze rivier van de tijd ? Ben ik niet meer
dan een ééndagsvlinder in een rozentuin ? Het
salonnetje dat Maria krijgt op haar oude dag
wordt van jaar tot jaar wel kleiner, hoewel véél
groter dan ze vijf jaar eerder heeft gedacht.

Het uur is nu gekomen. Maria dankt God. Ze
heeft trouwens altijd veel gebeden. Tot op haar
sterfbed vertrouwt ze op de hulp van de heilige
Rita en van alle menslievende engelen in Gods
grote hemel. Maria, doe de groetjes. Maak nooit
meer zorgen. Sterven als je 90 bent, is goed.
Doodgaan is het laatste verhaal véér je slapen-
gaat. Je hebt met Alice Nahon nog even in je
eigen hart gekeken en dan neemt God je in een
hemelgreep en zoent je eeuwig wakker.

De families EEMAN, DE BODT,
DE GEETER en VAN RO,

danken U voor uw blijken van christelijke
deelneming.
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