Ik sterf niet, ik treed het Leven binnen.

i
BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

PETRUS EEMAN

Weduwnaar van Mevrouw
HERMINE SPITAELS

geboren te St-Martens-Lierde, de 13 maart 1878, en
aldaar godvruchtig in de Heer ontslapen, de 5 no-
vember 1962, gesterkt door de H.H. Sacramenten
der stervenden'en de Pauselijke Zegen.

Gelukkig de mens, die altijd de eeuwigheid voor
ogen heeft en zijn leven schikt volgens de hoogste
waarheid van het kristelijk leven. Hij is altijd ge-
reed om voor zijn Opperste Rechiter te verschijnen.

Het leven is een opkomen en verdwijnen, ook de
kloekste boom wordt geveld, nadat hij soms lang
weerstand heeft geboden aan allerlei stormen en
rukwinden.

Wi zijn allen vreemdelingen en reizigers op deze
aarde, waar we slechts enkele jaren te verblijven
hebben, want nietig en vergankelijk is dit leven ;
doch na dit leven wacht ons de eeuwigheid.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, hebt dank
voor uw tedere zorgen. Uw genegenheid heeft het
lijden van mijn hoge jaren dragelijk gemaakt en
steeds geholpen om moed te hebben wanneer reeds
alle hoop verloren was. Blijft mij steeds in uw ge-
beden indachtig.

Mijn Jezus, barmhartigheid. 300 d. afl.

Uitg. Raf Cromphaut, St-Martens-Lierde

De familiéen EEMAN, SPITAELS,

WATTEZ, EEMAN,

zeer gevoelig voor de blijken van deelneming

betoond bij het overlijden van hun dierbare

afgestorvene

DANKEN U.




