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DANKBAAR AANDENKEN AAN
DE HEER

Roger EEMAN

echtgenoot van mevrouw

Georgette MORTIER

Geboren te Deftinge op 4 september 1921
en overleden op 29 oktober 1989 in het
Stedelijk Ziekenhuis te Geraardsbergen,

gezalfd met het H. Oliesel «in extremis».

Toen de herfstzon, na deze prachtige zomer
en na-zomer achter de wolken wegzonk, juist
twee dagen voor het Allerheiligenfeest, is Roger
op enkele uren ons ontvallen.

Heel zijn leven is hij 'n gezonde man ge-
weest. Hij ging werken waar het hem aange-
boden werd of waar hij werk vond. Langst bij
het verantwoordelijk werk "het draaien van de
brug''. Oplettend en secuur werk, maar hij was
dat ook en deed het dus graag.

Thuis was hij in de weer, in z'n hof en
't onderhoud van huis en goed. Hij was zacht
van aard en graag thuis.

Zo kwam hij tot z'n pensioenleeftijd en zie,
sinds enkele jaren slechts heeft hij het geluk
gehad alles op 'n langzamer tempo te kunnen
doen.

En plots, als niemand het verwachtte... is
z'n levenszon ondergegaan. Alle hulp en inspan-
ningen van dokter en verpleging waren korrekt,
maar niets kon meer baten.

Roger laat ons goede herinneringen na.
Daarvan leeft zijn echtgenote en familie verder,
in de hoop dat hij, naar zijn mogelijkheden
het nodige volbracht heeft en dat hij nu in
de eeuwige rust mag zijn.

Zo willen wij hem dankbaar gedenken en
daarin de troost vinden. Hij ruste in vrede.

Georgette MORTIER,

De families EEMAN, MORTIER,
VAN DE PONTSEELE en THIJS,
danken U oprecht voor de blijken van
genegenheid bij hun rouw.
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