Geloofd zij Jezus-Kristus- Amen.
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BID VOOR DE ZIEL

van MIJNHEER

RICHARD ENGELS

echtgenoot van Mevrouw
Alfonsine Anssens

geboren te Opbrakel, de 30 juli 1888, en er god-
vruchtig overleden de 2| maart 1960, gesterkt door
de laatste HH. Sakramenten en de Pauselijke Zegen.

Lid van het genootschap van St Franciscus Xaverius.
Opgeéiste van de oorlog 1914 -18.

Hoe nietig is de tijd vergeleken met de eeuwigheid.
Als een rook verzwinden de jaren van ons leven en
alleen onze goede daden hebben een blijvende waarde
in de ogen van God.

In deze smartelijke beproeving troosten wij ons
met de gedachte dat het leven van onze dierbare
overledene door de dood niet is vernietigd, maar
dat het omgezet is in een onovertroffen gelukkig be-
staan.

De dood is immers niet een einde, maar een begin,
het begin van ons onvergankelijk geluk bij God, onze
Schepper, en de Vergelder van alle goed.

Dierbare echtgenote, kinderen en kleinkind, ik
had niet gedacht u reedste moeten verlaten, maar
ik onderwerp mij aan de heilige Wil van de Heer.
Beminde zusters, schoonbroeders, schoonzusters,
alle familieleden en vrienden, weest ook gij mij in-
dachtig in uw gebeden en tot weerziens in de he-
melse zaligheid.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil. 300 d.afl.

R. I P.
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De familién

ENGELS, ANSSENS,
VERPLANKEN, MARREZ
en DE STERCKE,

zeer gevoelig voor de blijken van deelneming
hun betoond bij het overlijden van hun teer-

geliefde afgestorvene.

DANKEN U.

Uitg. L. Engels, Koster, Hemelveerdegem.




