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BID VOOR DE ZIEL VAN
MEVROUW

CONSTANCE EVERAET

weduwe van

CYRIAC DE MEULENEIRE
geboren te St Maria-Horebeke de 22 Qogst 1865

en aldaar godvruchtig overleden
de 4 Juni 1954
gezalfd met de H. Olie

Lid van godvruchtige genootschappen
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Met Constance verdwiint weer een van die oude
werkzame en door christelyke mensen van onze
schone Vlaamse buiten die hun jeuzd doorbrach-
ten in eer en deugd dicht bij God en ziyn H. Kerk
en die in hun later leven rotsvast getrouw geble-
ven zijn aan het voorvaderlijk geloof en met moed
en plichtsbesef een kristelijk gezin hebben op-
gebouwd.

Moedig en opgeruimd was ze altiid, een zorg-
zame moeder voor haar kinderen, een goed en
barteluk mens voor al wie haar benaderde. Haar
leven was schoon, en voor zulke mensen kan de
dood niet onvoorbereid zijn: het is de schone
dageraad van het onvergankelijk eeuwig leven bij
Hem Die men gans zijn aardse leven getrouw
heeft gediend.

Mun beste Kinderen en Kleinkinderen, broer
en schoonzuster, lange jaren heb ik bij U mogen
doorbrengen, lief en leed met U mogen delen ;
dankt God ervoor en bidt voor miin zielerust. Gij
vooral mijne duurbare dochter in het Klooster, ge
waart mijn fierheid en mijn troost, vooral in mijn
oude dag bij uw bezoek waar ik U weer opwach-
te. We vinden allen elkaar terug bij God, nu in
het gebed... later voor eeuwig verenigd met vader
.die ik nu weerzie bij O. L. Heer.

Mijn Jezus barmhartigheid ! 100 d afl.
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