Het leven verandert, doch verdwijnt niet.

i

Bid voor de ziel van Mevrouw

Martha, Maria EVRAERT

echtgenote van Mijnheer

Emiel VERBANCK.

Geboren te Velzeke, de 1 februari 1898 en er godvruchtig
overleden, de 1 januari 1961.

Versterkt door de Heilige Sacramenten en
de Pauselijke Zegen.

Wat iemand groot maakt, is niet het aanzien bij de
mensen noch de macht van het bezit. want dat alles
gaat als rook voorbij. Grootheid ligt heirin : zich door
zijn geloof omhoog te laten voeren naar God.

Het 1s met bewonderenswaardige verduldigheid en on-
derwerping dat zij het kruis van de ziekte aanvaard en
gedragen heeft. De Heer zal er haar mild om belonen,
want wie met Kristus lijden zullen ook met Kristus ver-
heerlijkt worden.

Mijn dierbare echtgenoot, kinderen, kleinkinderen en
familieleden, ik ben u zeer dankbaar omdat gij mij met
genegenheid, liefde en geduld hebt bijgestaan. Het was
voor mij een bron van licht en troost. Moge O. L. Heer
het u honderdvoudig vergelden. Bidt voor mij en tot
weerziens in de Hemel.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil.

(300 d. afl.)

Mijnheer Emiel VERBANCK ;

Mijnheer en Mevrouw Robert VERBANCK VERSTRAETEN en kinderen ;
Mijoheer en Mevrouw Hubert VERBANCK DE MEERSMAN en dochter ;
Mijnheer en Mevrouw Theofiel VERBANCK-VAN DORPE en kinderen ;

De familién EVRAERT, VERBANCK. DE MULDER en DE SCHOONE ;

danken U van harte voor de blijken van genegenbeid en

gebeden, betoond bij hun rouw.

Drukk. A. Darragas, Munkzwalm, Tel. 490.59




