Wilt gij, als moeder henengaat,
ze nog met liefde lonen :
laat dan haar beeld bij raad en daad
u in de geest steeds wonen !
(L. Reypens)
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VROOM AANDENKEN AAN
MEVROUW

Noélla, Marie-Antoinette EYERS

Weduwe van de Heer
Désiré ROELANDTS

geboren te Destelbergen op 25 december 1897

en godvruchtig overleden te Lochristi op

19 april 1969, gesterkt door de Laatste Heilige
Sakramenten.

Een goede moeder is altijd schoon : als ze
leeft al werkend, biddend en lijdend ; als ze
sterft met de gerustheid van geweten na vol-
brachte taak. Maar toch, in de hemel zullen
onze moeders allen het schoonst zijn, wanneer
op gans hun wezen de glans zal weerkaatsen
van de schoonste der moeders, Maria, die
zij op aarde hebben nagevolgd.

God, geef uw heerlijkheid, uw toekomst en
uw trouw aan deze gestorven mens.

Wij kunnen niet geloven dat haar leven
vergeefs voorbij is gegaan, en dat alles wat
zij voor de mensen heeft betekend nu verloren
is. Maar wij verenigen ons met het geloof
waarin zijzelf aan U heeft vastgehouden ten
einde toe, aan U, haar God en onze God,
die voor ons leeft, vandaag en alle dagen tot
in eeuwigheid. (H. Oosterhuis)

Lieve kinderen, kleinkinderen, familie en
vrienden, ik dank u voor de goede zorgen
waarmede gij mij hebt omringd. Treur niet om
mijn afscheid.

De families :

EYERS, VAN DEN PLAS, ROELANDTS en
DE RYCK,

danken U voor de blijken
van deelneming en gebeden.




