Bewaar zuster Tharcilla, Heer God,
levend als licht in ons hart,

als een verborgen schat van liefde,
als een zegen die ons nooit verlaat.

.x.

Dankbaar om haar rijkgevuld kloosterleven,
bewaren we in ons hart de naam, het beeld
en de herinnering aan

ZUSTER THARCILLA
mejuffrouw Irma Maria FAASEN

zuster van de congregatie van Sint-Fransiscus
te Op brakel.

Zij werd geboren te Roeselare op 11 oktober
1915, wijdde zich aan de Heer toe door de
kloostergeloften te Opbrakel op 18 april 1940
en is van ons heengegaan te Sint-Maria-
Oudenhove op 21 mei 1994, gesterkt door het
sacrament van de zieken.

Het heengaan van Zuster Tharcilla wekt bij
haar medezusters en familie grote droefheid
maar ook diepe dankbaarheid. Van de Heer
had ze het charisma gekregen een uitzon-
derlijk goed en lief mens te zijn : innemend,
blij en aantrekkelijk. Haar dienstbaarheid,
haar spreekwoordelijke stiptheid en orde in
werk en leven, haar verantwoordelijkheidszin
en betrouwbaarheid maakten haar tot een
mens om van te houden.

Haar hele werkzame leven heeft ze haar
medezusters gevoed, gediend en bediend.
Toen zij, door ziekte ondermijnd, niet meer
kon ’dienen”, was dat voor haar een zware
beproeving, die ze grootmoedig aanvaardde.
"’Mijn werk is nu mijn ziekbed' zei ze eens.

Zuster Tharcilla stamde uit een groot gezin.
Van thuis had ze vele menselijke gaven en
deugden meegekregen : een eenvoudig ge-
loof, liefde voor de naaste, sociale zin en
werklust, eigenschappen die haar klooster-
roeping deden ontstaan en gedijen. Ze is er
haar familie altijd heel dankbaar om gebleven
en tot het einde leefde ze innig mee met hun
wel en wee. Ze was gelukkig met elk bezoek
en haar gebed was haar wedergeschenk.

In de zware jaren van haar ziekte kwam
geen enkele klacht over haar lippen. Zoals
Jezus aanvaardde ze haar lijden tot heiliging
van zichzelf en de haren. ZIJZELF was het
die blije dankbaarheid uitstraalde en anderen
moed insprak : een treffende uiting van ge-
loof en toegewijde liefde.

Moge Maria en Gods heiligen haar nu
begeleiden naar het Land van rust en vrede,
het hemels Paradijs. Moge zij er voor ons
ten beste spreken.

De Eerwaarde Heer Directeur,

de Algemeen Overste en zusters van
St.-Franciscus

en de families FAASEN - BYLO,
danken U voor uw gebed en uw medeleven.

Drukk. L. De Ruyver, Brakel




