Sterven is te ruste gaan,
moe van aardse taken,

om in eeuwigheid voortaan,
bij de Heer 't ontwaken.

T

DANKBAAR AANDENKEN AAN

MEVROUW

Bertha FAINGNAERT

weduwe van
de Heer Charles DE VLEESCHAUWER,

geboren te Everbeek op 13 maart 1900 en
onverwacht overleden te Brakel op

18 december 1982,

bijgestaan door de gebeden uit de liturgie
der doden van onze Moeder de H. Kerk.

Nu dezer dagen de kristenheid verlangend
uitziet naar de komst van de Heer op
Kerstmis, is het voor Bertha de blijvende
ontmoeting geworden die zo plots en onver-
wacht maar voor haar niet onvoorbereid is
gebeurd.

Een sterke, zeer actieve en wilskrachtige
vrouw is ze steeds geweest, die niettegen-
staande haar hoge leeftijd de spil was van

de familie en van de handelszaak. Ze kon
niet gemist worden en toch moeten we het
nu zonder haar hulp en raad verder doen.

Ook in de kerk valt het op dat haar plaats
in de zaterdagavondmis onbezet blijft, want
ook daar was ze de vrouw die wist wat ze
wilde en er ook naar handelde.

Als mens kunnen we haar niet veel meer
geven als dank, maar als kristen hebben we
nog onze bede die haar intrede in de eeuwi-
ge heerlijkheid kan bespoedigen. Daarom slui-
ten we persoonlijk aan bij het gebed van de
Kerk opdat ze voor immer zou mogen rusten
in de vrede van de verrezen Heer. Ook voor
al haar geliefden die ze hier moest achter-
laten vragen we om steun en sterkte in de-
ze pijnlijke en moeilijke dagen.

Namis : dinsdag 11 januari 1983 te 19 u. 30.

De families :
FAINGNAERT, DE VLEESCHAUWER,
MARTENS,

danken U voor de blijken

van kristelijke deelneming.

Druk. De Vleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel
Begrafenissen A. Marroyen, Brakel




