De zielen der rechtvaardigen zijn in Gods handen (Lit.)

)

BID VOOR DE ZIEL

van

(lara Elisa Clemencia Faingnaert

echtgenote van
Remi DUSONG

geboren te Nederbrakel, de 12 Juli 1875 en godvruchtig
overleden te Jette, de 15 October 1951,
voorzien van de HH. Sacramenten der stervenden.

BEDANKEN,

Gelijk het goud door het vuur gezuiverd wordt,
zo ook wordt de ziel der rechtvaardigen door het lijden
gelouterd.

Lijden en sterven is het lot van alle mensen, maar
verdienstelijk lijden en zalig sterven is het voorrecht
der rechtvaardigen. Daarom is de dood haar de verlos-
sing, uit de vele elienden die haar omringden; en om-
dat zij steeds gelaten en betrouwvol haar toevlucht
nam tot God, zal de Heer nu haar verlosser en haar be-
loner zijn.

Dierbare kinderen, bloedverwanten en familie, hebt
dank voor de aanhoudende en liefderijke zorgen waar-
mede gij mij steeds hebt omringd. Bewaart steeds mijn
aandenken in uw hart met veel voor mij te bidden.
Vaart allen wel en leeft schoon ; blijft steeds trouw aan
God en zijn H. Kerk. Tot weerziens dan in de Eeuwige
Zaligheid.

SONG-FAINGNAERT-VANDEN BOSSCHE en ORINS,

amilién DU

Goede Jezus geef haar de eeuwige rust.
De 4 akten. (12 . afl.)

Mijnheer Remi DUSONG ;
Mijnheer en Mevrouw Gentil DUSONG-DE LANGE en kinderen ;

Mijnheer en Meyrouw Achilles MORRE-DUSONG en kinderen ;

De f

Drukkerij Vandendriessche-De Vieeschauwer,
Opvolger Paul De Vleeschauwer, Nederbrakel,




