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Met dank en liefde gedenken wij een goed
en rechtschapen mens die plots is heengegaan
DE HEER

Hector FAINGNAERT

echtgenoot van Mevrouw
ANGELINE ANSSENS,

geboren te Opbrakel op 9 maart 1902 en
er kristelijk overleden in de kliniek
St.-Franciscus op 28 april 1977,

voorzien van Gods Genademiddelen.

Krijgsgevangene in de oorlog 1940-1945
Lid van de Confrerie van het H. Hart en
van de Kristen Bond Gepensioneerden.

Mijn dierbare echtgenoot, beminde vader
en. grootvader, vriend en gebuur, schoon was
uw leven, heerlijk als de bloemen in de
ontluikende lente van deze schone meimaand ;
eenvoudig als de zang van de vogels, die
elke dag opnieuw hun levenslied in Gods
schepping uitgalmen. Zo hebben wij hem ge-
kend, naar hem geluisterd, van hem gehou-
den en gedaan wat hij van ons vroeg.

Voor wie gelooft is ons leven niet uit-
zichtloos en de dood niet het einde en de
uitvaart niet de laatste tocht. Wij weten dat
God, die de Heer Jezus uit de doden heeft
opgewekt, ook ons, evenals Jezus, ten leven
zal wekken, ten eeuwigen leven...

In dit plots afscheid verloren wij in Hec-
tor een goed en rechtschapen man die tot
op hoge ouderdom hard heeft gewerkt voor
het welzijn van de zijnen. Zijn hoogste be-
trachting was dat zijn kinderen als deftige
mensen door het leven zouden gaan.

In de genegenheid en waardering van zijn
geliefden mocht hij dan ook de dank onder-
vinden voor al zijn zorgen en werk. Gerust
en kalm, na zijn Pasen te hebben gehouden,
mocht hij, in orde met God, als de goede
en getrouwe dienaar binnengaan in de rust
en de vreugde van de Heer.

Dierbare echtgenote, kinderen en kleinkin-
deren, gij weet hoezeer ik U allen beminde
en hoe ik uw trouwe liefde waardeerde.
Blijft mij gedenken in uw gebeden. In dat
geloof en hoop elkaar eens terug te vinden
bij de Heer, neem ik van U afscheid.

Vrienden en geburen, dank voor uw vriend-
schap. Vaartwel.

Namis : zondag 22 mei te 10 u.

De families FAINGNAERT, ANSSENS,
DE CUBBER, JOURQUIN,
zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
kristelijke deelneming en danken U.

Uitg. S. Gijselinck, Opbrakel




