IN DE VREDE VAN DE HEER RUSTE
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MEVROUW
Iréne-Maria FAINGNAERT

weduwe van de Heer
Hector MARROYEN,

geboren te Vloesberg op 22 maart 1915
en godvruchtig overleden te Brakel op
9 oktober 1971, voorzien van de HH. Sa-
kramenten der zieken.

Ze was Erelid van de Boerinnenbond.

De korte levenstaak die God in Zijn Voor-
zienigheid aan deze betreurde overledene had
toevertrouwd, heeft ze aanvaard in de geest
van het Evangelie, in liefde en offer, tot het
uiterste toe. Met de Heer mag ze op haar
leven terugblikken en zeggen : « Het is vol-
bracht ». Haar taak is af, haar plicht is vol-
bracht.

In de eenvoud en de berusting waarin ze
geleefd heeft is ze van ons heengegaan.

Diep-godsdienstig en steeds ingoed en lief-
devol heeft ze al de jaren van haar aards
bestaan moedig en voorbeeldig, in plichtsbe-
sef en werkzaamheid aan haar beproefd gezin
met bestendig geduld en moederlijke gene-
genheid gewijd.

Aards geluk is haar slechts matig ten deel
gevallen. Pas in de echt verbonden, heeft ze
een tiental jaren met liefderijke zorgen en
kommervolle genegenheid haar zieke echtge-
noot Hector bijgestaan. Die zware beproeving
is ze nooit te boven gekomen. In haar een-
zame woonst heeft ze veel gebeden en hard
gewerkt om haar kinderen een degelijke en
goede opvoeding te geven. 11 jaren lang heb-

ben ze in dat gelouterd, lieve en veilige
moederhart alle genegenheid, begrip en ver-
troosting gevonden tot ze geplaatst waren. Zo
is ze vroegtijdig tot een ander en beter leven
overgegaan.

Nu God haar tot Zich terugnam, wordt ons
verdriet gemilderd door eerbied en dankbaar-
heid, die we Hem, om haar, verschuldigd zijn.

Mijn liefste kinderen, mijn verlangen en
bede werden verhoord. |k ben vader en al
deze die ons voorgingen gaan vervoegen. Be-
waart de geest en de bezieling die ik in ons
huis heb gebracht. God zegene en beware U.

Beste vader, broers en zusters, we wisten
wat we aan elkaar hadden. Laat mijn heen-
gaan daar niets aan veranderen. Uw aller ge-
bed is voor mij het beste loon.

Diep getroffen door het zware leed dat ons
treft, was uw kristelijlk medeleven een ware
troost.

Daarom danken U de families

FAINGNAERT, BOUSARD, MARROYEN.

Uitg. S. Gijselinck, Opbrakel




