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DANKBAAR AANDENKEN AAN
DE HEER

Marcel, Petrus FAINGNAERT

echtgenoot van Mevrouw Rachel CLINQUANT,

geboren te Nederbrakel op 1 april 1914 en
overleden in de kliniek Sint Franciscus op
6 juli 1986, voorzien van de HH. Sakramenten.

Voorzitter van de Kerkfabriek St. Marie.
Gewezen voorzitter Boerengilde St. Marie.
Laureaat van de Arbeid, groep Landbouw.

De dierbare overledene die we vandaag ten
grave dragen was een graag geziene figuur.
Hij hield immers van de mensen, hij hield
van het leven en hij hield van de natuur. Hij
was een man uit een stuk en een diepgelovig
kristen. Als voorzitter van de Kerkfabriek wist
hij maar al te goed een voorbeeld te zijn in
het regelmatig bijwonen van de Eucharistie-
vieringen.

Nog volop bedrijvig samen met zijn echtgenote
werd echter onverhoeds zijn gezondheid aan-
geknaagd, zodat zelfs de beste zorgen niet

mochten baten.

Bidden we nu tot God, de Heer van leven en
dood, dat Hij onze dierbare overledene nu op-
neme tot eeuwig leven in het hemels Vader-
huis.

Dierbare echtgenote, nooit genoeg kan ik u
danken voor wat gij voor mij geweest zijt en
voor mij gedaan hebt. Beste familie, vrienden
en geburen ook u wil ik allen van harte
danken. Bidt allen nu tot God dat Hij mij
barmhartig weze.

Heer Jezus, geef hem de eeuwige rust.

De families

FAINGNAERT, VAN ASSCHE,
CLINQUANT, GOSSEYE,

danken U.

Namis : zondag 10 augustus 1986 om 10 uur.

Druk. Devleeschouwer-Hoste en zonen, Brakel
Uitg. Raf. Vandergeynst, Everbeek




