,» Miin vader : hij was rechtvaardigheid ;
hij had de zware last op zich geladen
een eerlijk man te zijn in woord en daad."’
(M. Gijsen.)
T

MET VROME DANKBAARHEID
BEWAREN WIJ HET AANDENKEN
van

ALFRED FAINGNAERT

echtgenoot van
ODA VAN DE PUTTE

geboren te Zegelsem, de 25 mei 1899, en, met
volle aanvaarding van Gods heilige Wil, overleden
te St.-Kornelis-Horebeke, de 1 oktober 1966,
voorbereid en gesterkt door de H. Sacramenten
van de zieken en de stervenden, en voorzien van
de Pauselijke Zegen ,,in het stervensuur .

Voorzitter van de Kerkraad van Zegelsem ;
Erelid van de Bond van het H. Hart;
Lid van de Confrerie van het H. Sacrament
en van alle parochiale verenigingen.

GEZEGEND ZIJ DE HEER

om de uitzonderlijke genadegaven aan vader
geschonken : zijn pijnlijke ziekte aanvaardde
hij zonder klacht noch ongeduld, de dood
ging hij bewust tegemoet en keek hem in de
ogen ; waar niemand er aan dacht, sprak hij
van ,, ziin laatste week '’... en op de laatste
dag, de eerste van de Rozenkransmaand,
ging hij naar de Heer ; aan de priester vroeg
hij uitdrukkelijk hem tijdig ,, te berechten’’,
en met innerlijke vreugde ontving hij de
heilige sacramenten.

DANK U HEER

om de goede echtgenoot en vader; om de
goedheid van zijn hart en de wijsheid van
zijn geest; om de bedrijvigheid van zijn

handen en de mildheid van zijn zorgen; om
de beslistheid van zijn woord en het trek-
kend voorbeeld in gezin en omgeving.

VADER,
het was zo zwaar voor ons, uw kinderen,
U te zien sterven. Gij die ons in niet bereken-
de edelmoedigheid het leven hadt gegeven
moest nu zelf het leven afleggen, zonder dat
wij U konden helpen. Daarom deed het ons
zo onzeglijk piin. Gij echter waart de laatste
tijd zo rustig. zo kalm. Sterven was voor U
teruggaan naar God. Zelfs na de dood adem-
de heel uw wezen zo'n rust uit, zo’n over-
gave, dat we nooit uitgekeken raakten en
zelf kalm werden bij U. Ja, vader, wij zijn
fier op U !

DANK U MOEKE
voor alles wat gij gedaan hebt, ik blijf zoals
beloofd, steeds bij U tot de dag dat de Heer
ons in zijn oneindige Goedheid voor eeuwig
zal verbinden.

VOOR U MIJN KINDEREN
is mijn taak volbracht! Bouwt nu verder aan
uw geluk waarvan Moeke en ik de grondslag
legden. Laat haar als innige dank deelnemen
aan uw levensvreugde.

O.-L.-V. van de Rozenkrans bid voor hem.

Uw gebeden blijven een steun voor de overledene,
Uw blijken van kristelijke deelneming een troost
voor ons.

Hiervoor danken U oprecht :
Oda VAN DE PUTTE,

Julien DE MEYER-FAINGNAERT,

Godelieve FAINGNAERT,

Emiel FAINGNAERT

en zijn verloofde Mariette CAPIAU, zijn kinderen ;
De Families

FAINGNAERT, VUYE, VAN DE PUTTE, DE VOS,

zijn echtgenote ;




