Beeld van liefde, beeld van goedheid,
beeld van al dat edel is,
Bloeit zij zo in onze herten
en in elk geheugenis (G. Gezelle).

“lk misse U, O ik misse U
De morgenstond, de dagen rond
en d’avonden nog meer,
Wanneer alleen ik tranen weer
't zij droevig, 't zij blij,

ik misse U, O ik misse U

DIT WEZE EEN VROOM AANDENKEN neffens mij". G. Gezelle.

aan onze moeder en grootmoeder
MEVROUW

JULIA FAUCQ

weduwe van de Heer

EUGENE-LEON DE MOL

Lid van de Kristelijke Bond van Gepensioneerden Haar kinderen,

klein- en achterkleinkinderen,

De Families FAUCQ, DE MOL,

DE CEULENEER en PATERNOSTER

Zij werd geboren te Sint-Pieters-Kapelle op
13 augustus 1908 en is godvruchtig overleden
in het O.L.Vr. Ziekenhuis te Geraardsbergen
op 8 februari 1995, gesterkt door de Sacra-

danken U voor de blijken van kristelijk mede-
menten van de Zieken.

leven, uw vroom gebed en uw aanwezigheid.

Galmaarden, woensdag 15 februari 1995.
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