Als God ons thuisbrengt
uit onze ballingschap
dat zal een droom zijn.

+

Dankbaar aandenken aan
De Heer

Gaston FELIX

zoon wijlen
Gustaaf en Emerence HAEGEMAN

hij werd geboren te Overboelare op 11 oktober
1920 en is godvruchtig overleden in het Sint-
Pieters hospitaal te Brussel op 29 juni 1994,
gesterkt door het H. Sacrament der zieken.

Oorlogs vrijwilliger 1940 - 1945.
Gewapend weerstander van 1943 - 1945.
Vereerd met verschillende Eretekens.
Lid van de bond der Gepensioneerden.

De families: FELIX - HAEGEMAN
danken U voor Uw gebed en Uw troostende
blijken van medeleven in hun rouw.

Hij is ons zo lief, God.
Wij zijn zo bedroevig.
Wat kunnen we zeggen.
Wat kunnen we doen?

We zijn er stil van
en zoeken U in ons verdriet
om bij U te zijn
en zo dicht bij hem
die niet meer bij ons is.
F. Cromphout

BID VOOR HEM,
SAMEN MET ONS,
TOT GOD DE HEER.
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