Gelukkig de afgestorvenen, die in de Vrede des
Heren stierven.

BID VOOR DE ZIEL

van de Heer

RAYMOND FERMANS

echtgenoot van Mevrouw
ODILE MARTENS

geboren te Bavegem, de 29 januari 1892, en god-
vruchtig overleden te Leuven, de 13 augustus 1956,

- gesterkt en getroost door de genademiddelen van
onze Moeder de H. Kerk.

Gij, die nu in de bloei der jaren zijt, overweegt
toch hoe vlug de ontmoeting met de dood geschiedt
en hoe zij zowel diegene weghaalt die in volle le-
vensaktiviteit is als degene die, na een werkzaam
leven, welverdiende rust geniet.

De gedachtenis van de Rechtvaardige zal gezegend
worden. Deze Schriftwoorden krijgen hun volle be-
tekenis in toepassing op het afsterven van deze
goede man. Zijn stil en eenvoudig optreden, de kal-
me bezadigheid in zijn handelen en spreken, de
eeuwige glimlach waarmede hij de dingen en per-
sonen rondom zich bezag en aansprak waren de
weergave van dit edel karakter en van deze rustige
ziel. Vertrouwen en oprechtheid kenmerkten hem
reeds bij een eerste kontakt. Zijn roem en voldoe-
ning en tevens de waarborg zijner eeuwige geluk-
kige uitverkiezing bestaan hierin, dat hij steeds
Gods geboden en die der H. Kerk waarnam en
onderhield,

Beminde Vrouw, O. L. H. scheidt ons wel op een
onverwacht ogenblik. Graag had ik samen met U en
de Familie enkele jaren van rust en gelukKkig sa-
menziin doorgebracht, Laten wij, gelovigen, be-
rustend in God, vrede nemen met Zijn schikkingen.
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Goede Moeder, graag had ik met zorg gewaakt
over uw laatste levensjaren. Gods Wil geschiede.

Dierbare Familieleden, dank voor uw liefde en
zorg, God lone uw goedheid. Bidden wij veel voor
elkaar. Bij God zien we mekaar terug, voor eeuwig
gelukkig.

H.Hart van Jezus, ontferm U over hem.

0. L. Vrouw van de Oudenberg, bid voor hem.

De Familien FERMANS,
DE PELECYN,
MARTENS,
VAN MALDERGEM,

zeer gevoelig voor de blijken
van deelneming hun betoond
bij het overlijden van hem
die ons zo dierbaar was,

DANKEN U VAN HARTE.

Druk. Van Nieuwenhove, Markt, Geraardsbergen




