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HIER WORDT EEN GEBED GEVRAAGD
TOT ZIELERUST van

MEVROUW

JULIA - CELESTA FEYS

echtgenote van de
Heer REMI FERMYN

Geboren te Leisele, op 14 november 1897 en
er godvruchtig overleden op 28 juni 1971.
Zij werd versterkt door de Heilige Zalving
en de Apostolische Zegen.

Bij haar afsterven richten we ons hart
tot God om Hem te danken voor haar schoon
laven.

« Wij, die met haar in hetzelfde gezin
leefden, wij danken U, Heer, omdat zij ons
zo nabij en dierbaar was, en die nu zo
plots uit ons midden is weggevallen ».

« Wij allen die haar kenden, we danken
U voor alle goedheid, die van haar is uit-
gegaan, voor haar grote bezorgdheid, voor
haar mildheid voor iedereen en voor alle
goed werk ».

« Vooral Heer, zal ons bijblijven haar
godsvrucht tot uw H. Moeder; mogen de
kapellen die zij bezorgde, in ons de liefde
tot Uw Moeder levendig houden ».

En laten we ons nog eens Vvoorstellen,
hoe zij sprak toen ze leefde, en hoe ze
zou gesproken hebben in haar afscheid, had
ze de gelegenheid gehad: «REMI, ik ga
naar de Heer, treur niet, heb veel vertrou-
wen op God, vertrouw op allen hier, die
U willen helpen 't weer gewoon te worden ;
doe gij ook al wat ge kunt voor hen allen ;

en gij, MIJN KINDEREN en KLEINKINDEREN,
ik hield veel van U, houdt ook veel van
Vader en Peter, God zegene en beware U
allen en leeft kristelijk ; alle FAMILIELEDEN
en VRIENDEN dank ik en wens ik verder
welvaren ; blijft me allen in uw gebeden
gedenken.

O. L. Vrouw van Bijstand, bid voor ons.

De Heer Remi FERMYN, haar echtgenoot ;
De Heer en Mevrouw Georges GODERIS-
FERMYN,

De Heer en Mevrouw Hugo BONNEZ-FERMYN,
haar kinderen ;
Juffrouw Anny GODERIS,
Jongeheer Marc GODERIS,
Juffrouw Lieveke GODERIS,
Jongeheer Johan BONNEZ,
Jongeheer Dirk BONNEZ,
Jongeheer Stefaan BONNEZ,
haar kleinkinderen ;
De families FEYS-CAPPOEN en FERMYN-HOSTE;

De Eerwaarde Zusters en Mevrouw Verpleeg-
ster van het Wit-Gele Kruis ;

danken U voor uw gebeden
en blijken van deelneming.
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