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Dankbare herinnering aan
MEVROUW

Simonne FEYS

weduwe van de Heer
Maurice DOUTERLUNGNE

geboren te Spiere op 26 februari 1932
en thuis overleden omringd door
haar familie op 22 januari 2001
gesterkt door het ziekensacrament.

Het zal een groot verlies zijn voor iedereen,
Monneke van de trapkes is niet meer. Ze stond
dag en nacht voor iedereen klaar. ledereen was
er welkom, de deur stond altijd open.

Monneke was een huismus en was altijd con-
tent als er iemand langskwam. Monneke had
niets maar gaf aan iedereen iets, maar het
werd haar echter niet altijd in dank afgenomen.
Haar kinderen en kleinkinderen waren haar
leven, bezorgd en bekommerd dat ze was.
ledere dag stond ze aan het fornuis voor heel

haar kroost te koken, het was zoals velen zei-
den het huis van God, er mocht nooit iemand
ontbreken.

Ma'tje, wat zullen we u missen, maar toch blijf
je bij ons ook al laat je een enorme leegte na.

Mémé,
Je was een tweede moeder voor ons. Altijd
stond je voor ons klaar. Wat hebben we je
graag gezien en dat zal altijd zo blijven. Je zal
altijd in ons hartje blijven, je was immers het
zonlicht in ons leven. Altijd waren we blij als
we naar mémé mochten. Mémé'tje, we zullen
u missen maar ooit, ooit zien we elkaar terug.
Tiny, Wim, Andy en Kimberly

Lieve zus, ik ben je zo dankbaar voor al het-
gene wat je voor mij gedaan hebt. Mijn leven
zal nooit meer hetzelfde zijn zonder jou. Ik zal
je missen.

René

Maar wij weten door ons geloof dat gij nu leeft
dicht bij de Heer. Vandaar zult gij ons helpen,
elke dag lieve moeder, lieve mémé.

Maandmis: zaterdag 24 februari 2001 om 17 uur.




Danken om uw gebed en medeleven :

Germain DOUTERLUNGNE,

Rik en Greta DESMET-DOUTERLUNGNE,

Thierry en Sonia KERKHOVE-DOUTERLUNGNE,

Gabriél en Patricia BLOCQUEAU-DOUTERLUNGNE,
haar kinderen;

René FEYS, haar broer;

Wim DESMET,
Tiny KERKHOVE en verloofde Olivier,
Andy en Kimberly BLOCQUEAU,
haar kleinkinderen,

De families FEYS-DESSAUW
DOUTERLUNGNE-VANDENDRIESSCHE

Rouwleiding: E. Vuylsteke, Avelgem - Tel. (056) 64 42 39




