Mijn ziel verwacht van U verlossing, Heer.
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TOT NAGEDACHTENIS AAN
MEVROUW

BERTHA FIERS

weduwe van de heer LEON DE CLERCQ

Geboren te Hillegem, op 1 oktober 1919 en
overleden te Zottegem op 10 oktober 1985 in
de genade van het sakrament van de zieken.

Volgens de wetenschap is de dood iets dat bij
het leven hoort - het fatale einde van de mens
op deze wereld. Dat is een capitulatie. Het
kristendom legt zich hierbij niet neer. Wij ge-
loven in een altijd scheppende God. De dood
is voor de kristen een ontmoeting met de Heer
van alle leven en de hemel een explosie van
dankbare bewondering voor deze scheppende
kracht.

«Als de doden niet verrijzen, zegt Paulus, dan
is Jezus ook niet verrezen». De evangelisten
hebben nooit geprobeerd de verrijzenis van
Jezus te bewijzen. Zij hebben er alleen van

getuigd en staan brandend in de zon van
deze verrijzenis.

In dat licht heeft onze dierbare overledene
haar aardse taak als echtgenote en moeder
vervuld.

Moedig heefd zij de lasten van het leven ge-
dragen. Al te vroeg kwam de dood maar mid-
den de droefheid vertrouwen wij haar toe aan
de handen van God, die de mens nooit in de
steek laat.

Lieve kinderen en kleinkinderen, hebt dank voor
uw vriendschap en voor de goede zorgen die
voor mij een steun en een kracht waren in de
moeilijke dagen.

Moge God u zegenen.

De families FIERS, DE CLERCQ, DE CUBBER
en HAELTERMAN,

danken voor de blijken van deelneming in hun
rouw.




