Heer, Uw wil geschiede!

1-
BID VOOR DE ZIEL VAN

Mijnheer ALBERIC FINAUT

echtgenoot van
MEVROUW MARIA MAZYN
geboren te Keiem, de 11 Januari 1888 en er overleden
de 30 November 1955, gesterkt door het H. Oliesel.
Hij waslid van alle godvruchtige genootschappen.

Hij was oorlogsvrijwilliger ‘14-18, vereerd met het

Oorlogskruismet palm, medallie von de strijder-

vrijwilliger, Zege: en herinneringsmedallie van de

oorlog ‘14-18 en Ridder van de orde van Leopold 1I
met zwaarden.

Het troost ons wanneer wij weten dat een mens een
rifk leven mag aanbieden aan de Heer. Alberic is met
volle handen naar Kristus gegaan.

Hij was trouw aan de kerk. Zoveel het maar kon:
kwam hij met de Heer het Kruisoffer opdragen in de Mis:
Daar, aan het altaar putte hij zijn kracht. zijn liefde
voor de mensen en zijn geluk. Ook gedurende zijn
laatste levensuur maakt hij zich klaar voor het H. Mis-
offer. Doch die keer heeft Kristus, de Heer, niet op hem
gewacht. Hij kwam zelf zijn dienaar te gemoet.

Daarboven spreekt hij nu ten beste voor hen die ach-
tergebleven zijn.

Hij beminde zijn land. Gedurende de eerste oorlog
ging hij vrijwillig op de bres staan voor zijn volk en
het recht. Zijn loopbaan en zijn ganse leven stonden in
het teken van recht en eerlijkheid. Het vaderlond is
hem daarvoor dankbaar geweest. Daarveor dankt en
loont hem de Heer.

Alberic was vooral de goede huisvader. Slechts één

geluk kende hij : de deugd en het geluk van zijn gezin,
zijn vrouw en kinderen. Voor hen was hij een voor-
beeld van genegenheid en toewijding. Daarom nam
Kristus hem bij zich in het hemelse tehuis.

Dierbare Echtgenote, lieve Kinderen, wij hebben
gewenst nog jaren samen gelukkig te zijn, Ons Heer
heeft gewild dat ik van uit de hemelzou voor U zor-
gen. Vergeet mij niet als ge bij de Heer mijn plaats in-
neemt.

Mevrouw Alberic INAUT-MAZYN ; zijn echtgenote
Mejuffer Julia FINAUT;
Mejuffer Madeleine FINAUT ;

De familién FINAUT en MAZYN.

zijn kinders

DANKEN U.

Drukkerij Vanblaere, Diksmuide.
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