Ik heb het leed voelend gedragen,
doorheen een stilte, stille werkelijkheid,
langsheen een biddend schreien
sprakeloze sterfelijkheid.

A. Van Damme.

Dankbare herinnering aan
MEVROUW
Juliette FLAMAND
weduwe van de Heer
Frangois BONJEAN
geboren te Everbeek op 1 oktober 1903
en er overleden op 6 augustus 1992,
gesterkt door de HH. Sakramenten
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De families
FLAMAND, BONJEAN
en SADONES,

danken U van harte voor
de blijken van kristelijke deelneming.

Rouwleiding Piteraerents, Brakel - (055) 42 34 86

Bij mij vindt gij rust en verkwikking!

Zij kende zorgen en een harde tijd,
vreugde, maar ook verdriet.

Haar geloof gaf haar vertrouwen om
de beproevingen geduldig te aanvaarden.

God, haar heengaan doet ons pijn,
nzemt Gij de droefheid weg uit ons hart
door het geloof in Uw eeuwig leven.

Dankbaar voor wat Gij ons langs
haar hebt gegeven bidden wij: geef
haar nu eeuwige rust en vrede, zorg dat
in onze verkleinde familiegemeenschap
door haar ons hart groter wordt, dat er
geen eenzaamheid heerst, maar dat wij
elkaar nog meer tot steun en sterkte
zijn.




