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Souvenez-vous dans vos prieres
de 'ame de

Marie-Elise FLAMANG

Epouse Achille VAN HOORDE

née a Sainte-Marie-Audenhove le 24 Juillet 1900

retournée au Seigneur le 9 Juin 1956.

Nous l'avons vue s'éteindre aprés une vie sainte,
une maladie pénible...
Volonté tenace, sans doute, en toute circonstance,

mais surtout, sincérité et simplicité de vie...

Abord agréable, sans doute, mais surtout, charité
profonde qui se faisait scrupule d’étre a charge des
autres et cherchait plutot a servir.

Messes du matin, chapelet de I'aprés-midi..., mais
surtout foi profonde au Seigneur, vainqueur de la
mort et du péché...

Foi au Seigneur qui lui a valu un fils prétre ; qui
lui a fait dire: “Le Seigneur m'a donné la vie, le
Seigneur me la reprend, béni soit le nom du
Seigneur”.

Il nous reste a redire, apres elle, forts de la foi
qu'elle nous legue : “Seigneur, que votre Volonté

soit faite”.

Heer gij weet dat U treft in ons dierbaarste bezit,
uwe inzichtingen zijn ondergrondelijk, uwe wil

geschiede.
In zalige gedachtenis

van Mevrouw

Maria-Elisa FLAMANG

Echgenote van Mijnheer Achiel VAN HOORDE

geboren te Sint-Maria-Audenhove 24 Juli 1900

en in de Heer ontslapen te Leuze 9 Juni 1956.

Wij hebben haar zien heengaan, na een toon-

beeldig leven, pijnlijke ziekte...
Sterke wil in alle omstandigheden...

Oprecht en eenvoudig leven, maar vooral diepe
naastenliefde, angstvallig een ander tot last te

dienen, opgereumd en zich zelf vergetend...

Zeer beminde Echtgenoot, Duurbare Kinderen,
Mijn geliefde familie mijn lijden heb ik geofferd
voor uw allen, en u bijzonder mijn zoon Priester
Missionnaris, in wie ik een troost gevonden heb in
de laaste ogenbliken, in verre streken zal ik bij u

wezen om de moeilijkheden te helpen dragen.

Mijn laaste wens bemint en steunt elkander, blijf
altijd trouw aan uw kristelijke plichten, we zullen

elkander samen voor eeuwig terug vinden.




