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BID VOOR DE ZIELERUST VAN
MEVROUW

Adriénne FLAMEE

geboren te Brakel op 9 juni 1895 en er
godvruchtig overleden in de St.-Franciscus-
kliniek op 28 februari 1976,
gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.

Wij danken U, Heer God

voor deze lieve moeder en sterke vrouw

die ons zo nabij en dierbaar was.

Haar goedheid was voor ons uw liefde.
Haar toewijding in werkzaamheid en firouw
was een teken van Uw voortdurende zorg
voor ons.

Wij bidden U

dat er niets van dit mensenleven
verloren zou gaan,
dat al wat haar heilig was

geéerbiedigd mag worden

door de mensen die na haar komen

en dat alles waarin zij groot is geweest —
vooral in haar lijdenskracht bij beproevingen,
in het blijmoedig geduld bijna bij ziekie en
lijden — nu tot ons mag blijven spreken juist
nu zij gestorven is.

Wij bidden U dat zij mag voortleven

in haar kinderen en kleinkinderen

in hun hart en in hun levensdurf

in hun gedachten en in hun geweten.

Wij bidden U
dat allen die met haar verbonden waren

nu ook, omwille van haar dood
dieper met elkaar verbonden mogen blijven
zodat zij in die samenhorigheid
met haar en met elkaar

de belofte zien, dat Gij met ons blijft
nu en altijd. Amen.

Dit weze een vroom aandenken
en een uitnodiging tot gebed
voor haar eeuwige rust
in de schoot van de Vader
in wiens Voorzienigheid
zij onvoorwaardelijk heeft geloofd.

De families FLAMEE, DE RUYVER, GOSSEYE,
VAN WAMBEKE en MATHUS,

danken U voor uw blijken van deelneming
in hun rouw.

Drukk. De Ruyver - Brakel




