Heer, laat uw dienaar in vrede gaan!...

DANKBAAR AANDENKEN VAN
de Heer

Eugeen FLA MEE

weduwnaar van Mevrouw
Renilde RAMSDAM,

geboren te Nederbrakel op 5 november
1898 en vredig en kristelijk overleden te
Brakel St.-Martinus op 10 juni 1972,
versterkt door Kristus in zijn sakramenten.

Opgeeist in de oorlog 1914-1918
Gepensioneerd mijnwerker.

Velen denken dat dit leven in zijn drukte
en gejaagdheid in werk en gewin, in plezier
en genot, alles geeft, maar iedereen moet
eenmaal vaststellen dat alles zo vlug is
voorbijgegaan. Enkel degene die leefde voor
God en zijn medemens, heeft de echte waar-
de van het leven begrepen en kan rustig
zijn einde tegemoet gaan.

Zachtmoedig is deze man in de Heer ont-
slapen. Zijn werk was af. Hard heeft hij
gewerkt voor zijn brood. Het gevaarlijke en
ongezonde zware labeur in de donkere mijn-
schacht heeft hij moedig doorstaan. Zijn le-
ven is één zorg en offer geweest voor zijn
gezin. Wederkerig is hij met de beste zor-
gen verpleegd geworden in zijn ondermijnende
jaren en laatste ziekte, want hij was geliefd
en bemind door zijn dierbaren, geacht door
zijn medemensen.

Cp het feest ven het H. Hart, de Heer die
zo ruim en zo diep een hart had voor allen,
is hij van ons heengegaan. Moge Hij hem
geven het loon en de bekroning voor dit
harde aardse leven. Laat de liefde over het
graf heen elkaar hefpen en steunen door
een goed gebed.

Gij allen die mij dierbaar waart, familie
en vrienden, gedenkt mij in uw gebeden.

Namis : zondag 25 juni te 9u. 30.

De families FLAMEE, DE GEETER, RAMSDAM
en D'HAEVER,
zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
kristelijke deel i en dank u.

Uitg. S. Gijselinck, Brakel-Opbrakel




