GELOOFD Z1] JEZUS-KRISTUS.
.l.
BID VOOR DE ZIELERUST

van Mevrouw

Gabrielle - Antoinette Flamee

echtgenote van Mijnheer
Ferdinand Blommaert

geboren te Nederbrakel, de 13 december 1905
en er godvruchtig overleden de 21 januari 1963.
gesterkt door de genademiddelen van onze
Moeder de H. Kerk en de Pauselijke Zegen.

Ware niet iemand, Onze Heer Jezus Kristus
uit de doden weergekeerd, dan zouinderdaad
de dood iets pijnlijks zijn, want sterven
brengt ook scheiding van mensen die van
mekaar houden. Maar door de verrijzenis
vah de Heer hebben we zekerheid van het
eeuwig leven en weten we dat de scheiding
niet voor altijd is, en dat een blij weerzien
te verwachten is in de hemel.

De duurbare overledene is steeds een gelo-
vige en toegewijde echtgenote en moeder
geweest. Tot haar laatste krachten bleef zij
aan haar werk, om dan langs een langdurige
en pijnlijke ziekte tot haar vroegtijdig levens-
einde te komen. Met groot geloof, hoop en
liefde tot God heeft ze haar kruis gedragen
en de sterkte daarvoor vond ze in het gebed
waarin ze volharde zelfs met de hulp van
anderen.

Duurbare echtgenoot, dochter, familieleden,
we zijn lange jaren samen gelukkig mogen
zijn. We hielden van elkaar, daarom heb ik
me in uw zeer goede zorgen dag en nacht
mogen verheugen. Hebt dank voor alles.
Vergeet me niet in uw gebeden en tot
weerziens in de hemel.
Mijn Jezus, barmhartigheid !

Uw deelneming in de rouw en Uw gebeden
voor onze dierbare overledene waren ons een
troost en een kostbare hulp. Daarom danken

De Familiéen FLAMEE, BLOMMAERT, VAN DEN
HAUTE en DE COUVREUR.

Dr De Ruyver, Nederbrakel, Tel. 43470




